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De Goddelijke Vergelding

O moslims: Tot de daad-eigenschappen van Allah, bevestigd in de Koran en de Soenna, behoort de
eigenschap van vergelding op een wijze die past bij Zijn Majesteit en Verhevenheid. Deze eigenschap
wordt in de Koran genoemd in een specifieke context, zoals Zijn uitspraak: €En wie zondigt er meer
dan degene die aan de Tekenen van zijn Heer wordt herinnerd en zich dan daarvan afkeert?
Waarlijk, Wij zullen de misdadigers vergelden} (soerat as-sajda: 22) En over Farao en zijn volk zei

Allah (3%): €Dus toen zij Ons kwaad maakten, straften Wij hen en verdronken hen allen}
(Soerat az-Zoekhroef: 55)

De eigenschap van vergelding is dus bevestigd voor Allah, de Verhevene, zoals duidelijk blijkt uit de
teksten van de Koran en de Soenna.

Maar weet - 0 dienaren van Allah - dat de geloofsleer van Ahl as-Soenna wal-Djama‘a betreffende de
Namen en Eigenschappen van Allah inhoudt dat zij:

voor Allah bevestigen wat Hij voor Zichzelf heeft bevestigd, of wat Zijn Boodschapper () voor Hem
heeft bevestigd, zonder verdraaiing, zonder ontkenning, zonder te vragen naar het hoe, en zonder
vergelijking met de schepping.

Zij bevestigen de eigenschappen zoals zij zijn overgeleverd, erkennen hun ware betekenis op een wijze
die past bij Allah de Verhevene, en laten de kennis over hoe deze eigenschappen zijn over aan Allah,
terwijl zij volledig geloven dat Allah vrij is van elke gelijkenis met Zijn schepselen. Want Allah,
Verheven en Majestueus, zegt: €niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende}
(Soerat ash-Shoera: 11) DuS niets lijkt op Hem - niet in Zijn Wezen, niet in Zijn Eigenschappen en niet in
Zijn Handelingen (4).

O gelovigen: Veel mensen denken dat Allah’s vergelding tegen onderdrukkers onmiddellijk moet
komen. Zij wachten op een snelle straf. Wanneer deze uitblijft en zij niet direct de ondergang van de
onrechtvaardigen zien, komen twijfel en wanhoop in hun hart.

Dit is echter een verkeerd begrip.

Het is voldoende, o moslim, om met zekerheid te weten dat Allah boven Zijn Troon verheven is op een
wijze die bij Zijn Majesteit past, en dat alle schepselen onder Zijn macht staan. Hij (4£) kent hun
verborgen en zichtbare zaken en Hij vergeldt hen overeenkomstig hun daden.

Allah (32) zegt: €En Hij is Allah in de hemelen en op aarde. Hij weet wat jullie verbergen en wat

jullie openbaar maken en Hij weet wat jullie verdienen (goed of slecht) »
(Soerat al-An‘Aam: 3)

Niets van de daden van de mensen is voor Hem verborgen. {Mijn Heer maakt geen fouten en
vergeet nietsy (soerat Taha: 52)

Soms stelt Allah uit, uit wijsheid - als beproeving voor de gelovigen - zodat zij weten dat het kostbare
bezit van Allah slechts wordt bereikt door geduld, standvastigheid en opoffering.

O mensen, waarlijk: voordat de bestraffing de onrechtpleger treft, doorloopt hij - volgens de goddelijke
wetten die Allah onder Zijn dienaren laat plaatsvinden - verschillende fasen die de gelovige zorgvuldig
moet overdenken en goed moet begrijpen.

De eerste fase: uitstel (Jweyr)

Allah de Verhevene zegt: €En 1k zal hun uitstel geven. Waarlijk, Mijn plan is sterk}

(soerat al-Qalam: 45) Dit betekent dat Allah, Verheven is Hij, deze dwalenden uitstel geeft. Hij verruimt
voor hen hun voorzieningen en schenkt hen allerlei vormen van gunsten en welvaart, totdat zij denken
dat dit een eerbewijs van Allah voor hen is en dat zij beter zijn dan de gelovigen. Vervolgens grijpt Hij
hen met de greep van de Almachtige, de Alvermogende.

De tweede fase: Geleidelijke misleiding (zl,u.y1)

Allah (3) zegt: €zullen Wij hen geleidelijk naar de vernietiging voeren, op manieren die zij niet
kunnen voorzien} (soerat al-Araaf: 182)

Het geleidelijk meeslepen (»1,.x.v1) behoort tot de goddelijke wetten die Allah toepast op tirannen en

onderdrukkers. Allah (%) brengt hen stap voor stap dichter bij hun ondergang door voor hen de
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schoonheid en genietingen van het wereldse leven te openen. Zij denken dat dit een teken is van succes
en goddelijke tevredenheid, verheugen zich in wat hen is gegeven en nemen alleen maar toe in
hoogmoed en onrecht - totdat de bestraffing hen plotseling treft terwijl zij onoplettend zijn.

De derde fase: Verfraaiing (csJa)

Voorwaar, Allah - Verheven is Hij - heeft de mens in de beste vorm geschapen en hem de twee wegen
duidelijk gemaakt: de weg van het goede en de weg van het kwade. Wanneer iemand echter de
dwaling verkiest boven de leiding, het valse kiest, ervan houdt en ermee tevreden is, dan verblindt
Allah hem voor het zien van de lelijkheid ervan. Zo kan hij het valse als waarheid zien en de waarheid
als valsheid - als straf voor zijn volharding in de dwaling. Dit wordt het goddelijke verfraaien van het
kwaad genoemd: Allah laat de daden van de onderdrukkers en zondaren in hun ogen mooi lijken,
waardoor zij doorgaan op het pad van de dwaling terwijl zij denken dat zij goed handelen.

De vierde fase: het grijpen en de vergelding (sliusyls RERY))!

Overgeleverd door Aboe Moussa al-Ash ari (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: “\VVoorwaar, Allah
geeft de onrechtpleger uitstel, maar wanneer Hij hem grijpt, laat Hij hem niet ontsnappen”
Daarna reciteerde hij de woorden van Allah de Verhevene: €Zo is de ingreep van jullie Heer,
wanneer Hij de steden grijpt als zij zondigen. Waarlijk, Zijn greep is pijnlijk en heftig} (soerat
Hoed: 102 - overgeleverd door aI-Bukhari)

O dienaren van Allah: Wanneer wij weten dat onze Heer, Verheven en Majestueus is Hij, Degene is Die

vergelding neemt van de onderdrukkers en tirannen - ongeacht hun religie, afkomst of huidskleur - dan moeten
wij beseffen dat de goddelijke rechtvaardigheid onvermijdelijk is en niet uitblijft.

Beste gelovigen: wij moeten vrezen dat wijzelf deze slechte eigenschappen aannemen, zodat wij
innerlijke rust vinden en ook de mensen om ons heen tot rust laten komen, in het streven naar het
verkrijgen van Allah’s welbehagen en barmhartigheid.

Wij moeten met zekerheid geloven in de rechtvaardigheid van Allah en in Zijn vergelding tegenover
de onderdrukkers, en dat Hij onrecht en onderdrukking van de verdrukten wegneemt en hen bijstaat, al
is het na verloop van tijd.

Daarom, 0 mensen, moeten wij oppassen voor het onrecht aandoen van anderen en hen geen schade
berokkenen. Onrecht zal op de Dag der Opstanding duisternis zijn. Allah heeft hiervoor
gewaarschuwd, en de Profeet (1) zei: “Vrees de smeekbede van de onderdrukte, want er is geen
sluier tussen deze en Allah de Almachtige™ (overgeleverd door al-Bukhari)

Moge Allah ons maken tot rechtvaardige dienaren, ons beschermen tegen onderdrukking en ons laten
behoren tot degenen die Zijn barmhartigheid verkrijgen. Ameen.

O Allah, wij vragen U om goede daden, het verlaten van zonden, liefde voor de armen, vergeving en
barmhartigheid.

O Allah, genees onze zieken, wees genadig voor onze overledenen, laat ons onze hoop bereiken in wat
U behaagt en laat onze daden eindigen met het goede.
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