Moskee
anour P Khotha van vandaag gaat over het volgende ondenwerp. 260320
Nijmegen
De deugd van vergiffenis vragen en het afsluiten van daden ermee

Broeders in de islam: Allah, de Verhevene, heeft ons in vele verzen van Zijn Nobele Boek opgedragen
om berouw te tonen voor onze zonden. Hij heeft aangespoord tot het vragen om vergeving en de
vruchten en gevolgen daarvan duidelijk gemaakt. Hij heeft Zichzelf beschreven als de
Veelvergevende, de Vergever van zonden en de Bezitter van vergeving. Hij heeft de mensen die
vergeving vragen geprezen en hen een grote beloning beloofd. Dit alles toont het belang van istighfaar
en onze grote behoefte eraan.

Allah de Verhevene zegt: €En iedereen die kwaad doet of zichzelf onrecht aandoet en daarna

Allah’s vergiffenis zoekt: hij zal vinden dat Allah Vergevingsgezind, Genadevol is}
(Soerat an-Nisaa: 110)

En Allah (%) spoorde onze voorbeeldfiguur, de Profeet Mohammed (i), aan om vergeving te vragen:
€En zoek Vergiffenis bij Allah, zeker, Allah is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle}

(Soerat an-Nisaa: 106) ,
De Profeet (4) was voortdurend bezig met istighfaar. Ibn Omar (legie &) ) zei: “Wij telden dat de
Boodschapper van Allah in één bijeenkomst honderd keer zei: ‘“Mijn Heer, vergeef mij en

accepteer mijn berouw, U bent de Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige’”
(Overgeleverd door Ahmad en de mensen van de Soenan)

Istighfaar betekent: het vragen om vergeving aan Allah. Dit moet gepaard gaan met het stoppen met
zondigen, anders is het zoals al-Fudayl ibn lyaad zei: “Vergeving vragen zonder te stoppen met
zondigen is het berouw van leugenaars”

O mensen, istighfaar is toegestaan op elk moment, maar vooral aan het einde van goede daden heeft
het een bijzondere waarde. Het wordt aanbevolen na het verrichten van aanbidding, zodat het een
vergoeding is voor eventuele tekortkomingen door achteloosheid of vergetelheid.

Thawbaan () zei: De Profeet () vroeg drie keer om vergeving na het beéindigen van zijn gebed en
zei: “O Allah, U bent de Vrede en van U komt de vrede. Gezegend bent U, O Bezitter van
Majesteit en Eer” (overgeleverd door Moslim)

Ook is het voorgeschreven om istighfaar te doen aan het einde van het nachtgebed. Allah () zegt over
de vromen: €Zij sliepen maar weinig tijdens de nacht (17) En in de uren voor de
ochtendschemering smeekten zij om vergevingy (adh-bhaariyaat: 17-18)

Dit is een gezegende tijd, het moment van de goddelijke neerdaling, waarin de Profeet (i) zei: “Onze
Heer daalt elke nacht neer naar de laagste hemel wanneer het laatste derde deel van de nacht
overblijft en zegt: Wie roept Mij aan zodat Ik hem kan verhoren? Wie vraagt Mij zodat Ik hem
kan geven? Wie vraagt Mij om vergeving zodat Ik hem kan vergeven?” (overgeleverd door al-Bukhari)
Het is ook aanbevolen dat de vastende zijn vasten en de maand Ramadan afsluit met istighfaar,
vanwege mogelijke tekortkomingen. Abu Hurairai («) zei: “Roddel scheurt het vasten en istighfaar
herstelt het. Wie van jullie in staat is om zijn vasten ‘gerepareerd’ te brengen, laat hem dat
doen” (Overgeleverd door al-Bayhaqi)

Omar ibn Abdulaziz schreef aan de steden dat zij Ramadan moesten afsluiten met istighfaar en zakaat
al-fitr. Hij zei: zeg zoals Adam zei: {Zij zeiden: “O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan.
Als U ons niet vergeeft en ons Uw genade niet schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers
beho ren} (Soerat al-A‘raaf: 23)

En zeg zoals Noah (%) zei: €Noah zei: “O mijn Heer. 1k zoek mijn toevlucht bij U tegen het U
vragen van datgene waar ik geen kennis van heb. En tenzij U mij niet vergeeft en geen genade
met mij heeft ben ik zeker één van de verliezersy (soerat Hoed: 47)

En zeg zoals Ibrahim () zei: {En Degene waarvan ik hevig verlang dat Hij mijn fouten op de
Dag des Oordeels vergeeft} (soerat ash-shoearaa’e: 82)

En zeg zoals Moussa (3<&) zei: €Hij zei: “Mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan,
vergeef mij dus. Toen vergaf Hij het hem. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde de
Genadevolle} (soerat al-Qasas: 16) En zeg zoals Younes (3¢ zei: {Niets of niemand heeft het recht op
mijn aanbidding dan U. Perfect en verheerlijkt ben U. Want waarlijk, ik behoorde tot de
zondaren} (Soerat al-Anbiyaa: 87)
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O broeders in de islam: VVoorwaar, het vragen om vergeving (stighfaar) heeft talloze vruchten en
zegeningen voor degenen die het verrichten. Het helpt hun daden te voltooien, hun tekortkomingen te
herstellen en hun rang te verhogen.

Allah de Almachtige heeft voor degenen die om vergeving vragen in dit wereldse leven en in het
Hiernamaals grote beloningen, edele gaven en overvloedige gunsten voorbereid, die niet te tellen of te
omvatten zijn. Hij (4) zegt: €...noch zal Hij hen straffen als zij vergeving zoeken} (soerat al-Anfaal: 33)
En Hij (4) zegt over Noeh (s<8): €Ik zei (tegen nen): “Vraag om vergiffenis van jullie Heer; waarlijk,
Hij is Vergevingsgezind (10) Hij zal dan overvloedige regen uit de hemel tot jullie sturen (11) En
jullie een vermeerdering in weelde en kinderen geven en Hij zal jullie tuinen schenken en
rivieren) (Soerat Noeh: 10-12)

O moslims, voorwaar: het vragen om vergeving (istighfaar) IS een vorm van aanbidding die Allah liefheeft
van Zijn dienaren. Hij heeft het voor hen voorgeschreven, uit Zijn gunst en genade, om hun zonden uit
te wissen en te vergeven. Daarom heeft Hij hen opgedragen dit gedurende hun hele leven te doen.

Er wordt overgeleverd dat Lugman de Wijze tegen zijn zoon zei: “O mijn zoon, laat je tong er aan
wennen om te zeggen: ‘O Allah, vergeef mij’, want er zijn momenten waarop Allah geen enkele
smeekbede afwijst”

O Allah, accepteer ons vasten, vergeef onze tekortkomingen en maak ons tot degenen die veel berouw
tonen.

O Allah, vergeef al onze zonden, klein en groot, openlijk en verborgen.

O Allah, wij vragen U om vergeving en keren tot U terug. Accepteer ons berouw.
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