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Dienaren van Allah: Wij hebben, door de gunst en leiding van Allah (), deze gezegende maand
bereikt: de maand van vasten, gebed in de nacht, de Quraan en overvloedige goedheid.
Nu meer dan twee derde van deze maand voorbij is, beleven wij haar laatste dagen, en wij hopen allen
op de barmhartigheid en vergeving van Allah de Verhevene.

Broeders en zusters in de islam: Wanneer ieder van ons nadenkt over zijn leven en over de dagen die
voorbij zijn gegaan, zal hij merken dat hij op vele gebieden tekortschiet, fouten heeft gemaakt en grote
verplichtingen heeft verwaarloosd.
De Profeet () zei: “Elke zoon van Adam maakt fouten, en de besten van degenen die fouten
maken zijn degenen die berouw tonen” (overgeleverd door at-Tirmidhi)

Wij behoren allemaal tot degenen die fouten maken en tekortschieten. Laten wij daarom,
o mensen, gebruik maken van wat er nog over is van deze maand door veel om vergeving te vragen,
Allah de Almachtige te vragen om acceptatie, oprecht berouw te tonen en ons te haasten naar goede
daden.
Allah () zegt: O jullie die geloven! Buig diep en kniel neer en aanbidt jullie Heer en doe goed
zodat jullie zullen slagen (Soerat al-Hadj: 77)

Een van de goede daden waartoe wij worden aangespoord in deze gezegende maand is vrijgevigheid
en gulheid, en in het bijzonder het geven voor het Huis van Allah: de moskee.
De moskee heeft een grote waarde voor ons. Daar ontmoeten wij elkaar en leren wij elkaar kennen. Zij
speelt een belangrijke rol in het verenigen van de rijen van de moslims en in het verspreiden van liefde
en broederschap onder hen, naast vele andere voordelen die we niet allemaal kunnen opnoemen.
Daarom roep ik jullie opnieuw op, broeders en zusters, om te geven voor jullie moskee, ter
ondersteuning van de da‘wa tot Allah de Verhevene en als bijdrage aan één van de grootste liefdadige
werken, tijdens de inzamelingsactie die in de moskee wordt georganiseerd.
Moge Allah () ons en jullie maken tot degenen die Zijn huizen dienen en onderhouden.
Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: “De Profeet () was de meest vrijgevige van de
mensen in het doen van het goede, en hij was het meest vrijgevig in Ramadan wanneer Djibriel
hem ontmoette. Djibriel ontmoette hem elke nacht van Ramadan tot het einde van de maand om
samen de Quraan te reciteren. Wanneer Djibriel hem ontmoette was hij vrijgeviger in het doen
van het goede dan de wind die werd gestuurd”
(overgeleverd door al-Bukhari en Moslim)

Weet ook, moge Allah jullie genadig zijn, dat één van de belangrijke voorschriften die wij moeten
herinneren aan het einde van deze maand Zakaat al-Fitr is.
Allah de Almachtige heeft deze voorgeschreven voor de vastenden als een reiniging van de ziel tegen
gierigheid, als zuivering voor de vastende van eventuele tekortkomingen zoals nutteloos of ongepast
spreken, en als ondersteuning voor de armen en behoeftigen.
Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: “De Boodschapper van Allah () verplichtte Zakaat
al-Fitr als reiniging voor de vastende van nutteloos en ongepast spreken en als voedsel voor de
armen. Wie het vóór het ‘Ied-gebed geeft, het is een geaccepteerde zakaat; en wie het na het
gebed geeft, het is slechts een gewone liefdadigheid” (overgeleverd door Abu Dawud)

De tijden van Zakaat al-Fitr
Er zijn twee tijden:

1. De verplichte tijd: vanaf zonsondergang op de avond van Ied (volgens sommigen vanaf het
aanbreken van de dageraad).

2. De toegestane tijd: één of twee dagen vóór Ied.
“Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) gaf het aan degenen die het verzamelden en zij gaven het
één of twee dagen vóór Ied” (overgeleverd door al-Bukhari)

Tot de voorschriften aan het einde van Ramadan behoort ook het Ied-gebed, een groot symbool van de
islam.

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 260313

Het aansporen om de laatste dagen van Ramadan goed te benutten
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De Profeet () beval zelfs de vrouwen om eraan deel te nemen.
Oem Atiyyah (عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ ) (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde: “De Boodschapper van Allah () beval
ons om op Ied al-Fitr en Ied al-Adha naar buiten te gaan: jonge vrouwen, menstruerende
vrouwen en vrouwen die normaal thuis blijven. De menstruerende vrouwen bleven weg van het
gebed maar waren aanwezig bij het goede en de smeekbeden van de moslims” (Bukhari en Moslim)

De Profeet () zei: “De vastende heeft twee vreugden: een vreugde bij het verbreken van zijn
vasten en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet” (overgeleverd door Moslim)

Het is aanbevolen dat degene die naar het Ied-gebed gaat:
 een rituele wassing verricht
 parfum gebruikt (voor de mannen)
 zijn mooiste kleding draagt zonder overdrijving of arrogantie
 nederig naar het huis van Allah gaat terwijl hij Hem verheerlijkt en dankt

Allah () zegt: Ramaḍan is de maand waarin de Koran werd geopenbaard als een gids voor de
mensheid met duidelijke bewijzen van leiding en de standaard om onderscheid te maken tussen
goed en kwaad…. (Soerat al-Baqarah: 185)

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet () ging op de dag van Ied al-Fitr niet naar buiten
voordat hij enkele dadels had gegeten, en hij at ze in een oneven aantal” (overgeleverd door al-Bukhari)

Tot de sunnah behoort ook een andere route terug te nemen dan de route waarmee men naar het gebed
ging. Jaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet () nam op de dag van Ied een andere weg
terug” (overgeleverd door al-Bukhari)

O Allah, vergeef onze zonden, bedek onze tekortkomingen, accepteer ons berouw en verbeter onze
harten en onze daden.
O Allah, maak ons tot degenen die Laylat al-Qadr hebben bereikt en haar zegeningen hebben
verkregen.
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