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Beste broeders in de islam
Één van de meest verheven en gezegende seizoenen waarin goede daden worden vermenigvuldigd,
zonden worden vergeven en barmhartigheid neerdaalt, is de maand Ramadan. Hij komt slechts één
keer per jaar en vertrekt snel voordat wij er genoeg van hebben gehad. Daarom is het onze plicht, o
moslims, om hem eervol te ontvangen, ons goed voor te bereiden en onze zielen gereed te maken.
Welkom, o vasten, de geliefde die ons elk jaar bezoekt.
Wij ontmoeten jou met een hart vol liefde
Want alle liefde buiten die voor onze Heer is vergeefs.
O Allah, vergeef onze zonden en vermeerder ons in Uw overvloedige gaven.

Hoe ontvangen wij de maand Ramadan? Dat is het onderwerp van onze preek vandaag.
Maar voordat wij deze vraag beantwoorden, wil ik erop wijzen dat mensen verschillend omgaan met
de komst van Ramadan; zij vallen uiteen in verschillende categorieën.
De eerste categorie
Voor sommigen weegt Ramadan zwaarder op hun hart dan stevige bergen, vanwege de ziekte en
dwaling in hun harten. Sommigen van hen wensen dat Ramadan niet zou bestaan. Zij zetten anderen
tegen hem op. Als het aan hen lag, zouden zij Ramadan uit het woordenboek schrappen en hem uit de
rij van maanden verwijderen. Het zijn mensen die openlijk de heiligheid van Ramadan schenden,
zonder schaamte tegenover Allah of tegenover Zijn dienaren. Zij roepen anderen daartoe op, terwijl zij
de zware waarschuwing die daarop rust vergeten - of doen alsof zij die vergeten.
Abu Umamah al-Bahili (أمامة الباهلي �أ) overleverde dat de Boodschapper van Allah () zei: “Terwijl ik
sliep, kwamen er twee mannen naar mij toe. Zij grepen mij bij mijn armen en brachten mij naar
een steile berg. Zij zeiden: ‘Klim.’ Ik zei: ‘Ik kan dat niet.’ Zij zeiden: ‘Wij zullen het voor jou
vergemakkelijken’ Ik klom, totdat ik de top bereikte. Daar hoorde ik hevige geluiden. Ik vroeg:
‘Wat zijn deze stemmen?’ Zij zeiden: ‘Dat is het gehuil van de bewoners van het Vuur’ Daarna
werd ik verder geleid en ik zag mensen die aan hun achillespezen waren opgehangen; hun
mondhoeken waren opengescheurd en er stroomde bloed uit. Ik zei: ‘Wie zijn zij?’ Zij zeiden:
‘Dat zijn degenen die hun vasten verbreken vóór de toegestane tijd’” (Overgeleverd door an-Nasa’i in as-
Sunan al-Kubra)
Ik zeg: als dit de dreiging is voor degenen die hun vasten slechts enkele minuten vóór zonsondergang
verbreken, hoe zit het dan met degene die de hele dag niet vast zonder respect voor de heiligheid van
deze gezegende maand?
Al-Hafidh adh-Dhahabi (هبي :zei (الحافظ الذَّ “Volgens de gelovigen staat vast dat wie het vasten van
Ramadan zonder geldige reden achterwege laat, erger is dan een overspelige of een
alcoholverslaafde; men twijfelt zelfs aan zijn islam en vermoedt bij hem huichelarij en
geloofsafval”
Tot deze categorie behoren ook mensen die de plaats van de satan hebben ingenomen in het bederven
van het vasten en de harten van anderen, het verspillen van hun beloning en het stelen van hun tijd
door films, series en andere vormen van vermaak te verspreiden. Zij hebben zich gespecialiseerd in het
verleiden en misleiden van mensen. Tot Allah klagen wij hierover. Zij zijn struikrovers op de weg naar
Allah. Over hen zegt Allah de Verhevene: Allah wil jullie berouw accepteren, maar degenen die
hun lusten volgen, wensen dat jullie ver van het rechte pad zullen afdwalen (27) Allah wenst (de
last) voor jullie te verlichten; en de mens is zwak geschapen (Soerat an-Nisa 27-28)

De tweede categorie
Een andere groep bereidt zich voor op Ramadan door overdaad en verspilling in het bereiden van eten,
drinken en zoetigheden - alsof Ramadan een maand van eten is in plaats van vasten. Sommigen geven
in Ramadan het veelvoudige uit van wat zij in andere maanden uitgeven. Zij hebben de ware betekenis
van Ramadan niet begrepen en het doel van het vasten niet gekend.

De derde categorie
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De derde categorie zijn de mensen van geloof, begrip en verstand - en wij hopen dat wij tot hen
behoren. Zij kennen de waarde van Ramadan en begrijpen het doel dat hun Heer met het vasten
beoogt. Daarom bereiden zij zich voor en maken zij zich klaar voor Ramadan met verschillende zaken,
waarvan wij er enkele zullen noemen.

1. Ramadan ontvangen met smeekbede (du‘a)
“De smeekbede is aanbidding” zoals de Profeet () heeft gezegd (overgeleverd door de auteurs van de Sunan met

een authentieke keten).
O rechtschapenen, onze vrome voorgangers baden tot Allah dat Hij hen Ramadan liet bereiken en dat
Hij hun daden daarin zou accepteren.
Abu Nu‘aym (أبو نعيم) vermeldt in Al-Hilyah dat Yahya ibn Abi Kathir (�ِكَث �يَحْيىَ بنُْ أَِ) placht te zeggen:
“O Allah, laat mij Ramadan bereiken, laat Ramadan voor mij veilig zijn, en aanvaard hem van
mij”
En wanneer jij, o moslimbroeder, Ramadan bereikt en de nieuwe maan ziet, zeg dan zoals de
Boodschapper van Allah () zei bij het zien van de maansikkel: “O Allah, laat deze over ons
opkomen met zegen, geloof, veiligheid en islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah” (Ahmad)

2. Ramadan ontvangen met lof en dankbaarheid
Wij ontvangen Ramadan met lofprijzing en dankbaarheid aan Allah dat wij hem mogen meemaken.
Imam an-Nawawi zei in Al-Adhkar: “Het is aanbevolen voor wie een duidelijke gunst ontvangt of
van een duidelijke beproeving wordt gered, om zich in dankbaarheid neer te werpen voor Allah
of Hem te prijzen zoals Hij dat verdient”
Het bereiken van Ramadan, o dienaar van Allah, is een geweldige gunst en een groot voorrecht.
Sterker nog, iemand kan door het meemaken van Ramadan - door vasten en nachtgebed - zelfs
degenen overtreffen die als martelaar zijn gestorven maar Ramadan niet meer hebben meegemaakt.
Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat twee mannen zich op dezelfde dag tot de islam
bekeerden. Eén van hen sneuvelde als martelaar, terwijl de ander een jaar later stierf. Talhah ibn
‘Ubaydullah ( َِّطلَحَْةُ بنُْ عُبَيْدِ الله) zag in een droom dat degene die later stierf eerder het Paradijs binnenging
dan de martelaar. Toen dit aan de Profeet () werd verteld, zei hij: “Heeft hij niet na hem nog een
Ramadan gevast en zesduizend gebedseenheden (rakāt) of zoveel en zoveel gebeden in dat jaar
verricht?”
Zo werd degene die een jaar langer leefde vóór de martelaar geplaatst, omdat hij nog een extra
Ramadan meemaakte waarin Allah hem zegende.

3. Ramadan ontvangen met vreugde en goede tijding
Wij ontvangen Ramadan met blijdschap, vreugde en het feliciteren van elkaar.
De Profeet () gaf zijn metgezellen blijde tijding en zei: “Tot jullie is Ramadan gekomen, een
gezegende maand. Allah heeft jullie het vasten daarin verplicht. Daarin worden de poorten van
het Paradijs geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels vastgeketend. Daarin
is een nacht beter dan duizend maanden. Wie het goede ervan wordt onthouden, is werkelijk
beroofd” (overgeleverd door Ahmad en an-Nasa’i; authentiek verklaard door al-Albani)

4. Ramadan ontvangen met kennis
Wij moeten ons verdiepen in de regels en etiquette van de aanbiddingen die bij deze gezegende maand
horen, zodat wij het grote goede niet mislopen. Het is verplicht voor de gelovige om Allah met kennis
te aanbidden, zodat zijn daden correct en aanvaard zijn.
De Profeet () zei: “Het zoeken naar kennis is verplicht voor iedere moslim”
(overgeleverd door Ibn Majah)
Wat men in dit verband moet weten, is de religieuze betekenis van vasten: Zich onthouden van eten,
drinken, gemeenschap en alles wat het vasten verbreekt, met de intentie om Allah te aanbidden, vanaf
het aanbreken van de dageraad tot zonsondergang.
De intentie (النِّية) is een essentieel onderdeel van aanbidding, want de Profeet () zei: “Voorwaar,
daden worden beoordeeld naar intenties, en ieder krijgt wat hij heeft bedoeld…”
(overgeleverd door al-Bukhari en Moslim)
Bij het vasten is het verplicht de intentie vóór het begin van de dag (vóór fajr) te hebben, zoals de
Profeet () zei: “Wie vóór de dageraad niet de vaste intentie heeft om te vasten, voor hem is er
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geen (geldig) vasten” (Abu Dawud) Dat wil zeggen: wie niet vóór het aanbreken van fajr het vaste
voornemen en de intentie heeft, diens vasten is niet geldig.

5. Ramadan ontvangen met oprechte berouw
Wij ontvangen Ramadan ook met oprecht berouw over al onze zonden en misstappen, door slechte
gewoonten achter ons te laten en met een oprechte vastberadenheid om Ramadan ten volle te benutten,
zijn tijden te vullen met goede daden en niet te verspillen in nutteloze zaken.
Wie de maand zo doorbrengt zonder zich te verbeteren, zal er weinig of niets van profiteren - en
misschien wordt het zelfs een last tegen hem.
De Profeet () zei: “Wanneer de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de duivels en de
opstandige djinn vastgeketend, de poorten van het Vuur gesloten en geen enkele daarvan wordt
geopend, en de poorten van het Paradijs geopend en geen enkele daarvan wordt gesloten. En een
roeper roept: ‘O zoeker van het goede, kom nader! O zoeker van het kwade, houd op!’ En Allah
bevrijdt iedere nacht mensen van het Vuur” (overgeleverd door at-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Khuzaymah en al-Bayhaqi)

O broeders in de islam
Tot de grootste verliezen en het zwaarste gemis behoort dat iemand deze edele en gezegende maand
meemaakt en dat zijn zonden daarin niet worden vergeven.
Jabir ibn ‘Abdullah (جابر بن عبد الله) verhaalde dat de Profeet () de preekstoel besteeg. Toen hij de eerste
trede beklom, zei hij (): “Amin” Toen hij () de tweede trede beklom, zei hij: “Amin” Toen hij ()
de derde trede beklom, zei hij: “Amin” De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, wij
hoorden u drie keer ‘Amin’ zeggen” Hij () zei: “Toen ik de eerste trede beklom, kwam Djibril tot
mij en zei: ‘Ellendig is de dienaar die Ramadan meemaakt en van wie de maand voorbijgaat
zonder dat hem vergeving wordt geschonken.’ Toen zei ik: ‘Amin’ Daarna zei hij: ‘Ellendig is de
dienaar die zijn ouders – of één van hen – meemaakt en zij hem niet het Paradijs doen
binnengaan (door hun tevredenheid te verkrijgen).’ Toen zei ik: ‘Amin’ Daarna zei hij: ‘Ellendig is de
dienaar in wiens aanwezigheid jij wordt genoemd en die geen zegeningen over jou uitspreekt.’
Toen zei ik: ‘Amin’” (Overgeleverd in Sahih al-Adab al-Mufrad van al-Bukhari)

En in Sahih al-Bukhari zei de Boodschapper van Allah (): “Wie het spreken van leugens en het
handelen daarnaar niet opgeeft, Allah heeft er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken
laat”
Ontvang daarom de maand Ramadan met hoge ambitie en oprechte vastberadenheid. Wees in de
maand van Allah de Almachtige onder degenen die vasten en ’s nachts in gebed staan.
Moge Allah ons en jullie tot het goede leiden. Amin.

O Allah, laat ons Ramadan bereiken en help ons daarin met vasten, het nachtgebed, het neerslaan van
onze blikken en het behoeden van onze tong.
O Allah, help ons U te gedenken, U te danken en U op de beste wijze te aanbidden.
O Allah, maak ons tot degenen die bevrijd worden van het Vuur en tot degene van wie het  aanvaard
word en de winnaars.
O Allah, vergeef ons al onze zonden - de kleine en de grote, de eerste en de laatste, de verborgen en de
openlijke.
O Allah, zuiver onze harten, verbeter onze intenties, leid de jeugd van de moslims en breng ons op
mooie wijze tot U terug.
O Allah, geef de islam overwinning en eer de moslims, en verheug de waarheid en de godsdienst. En
zegen en groet onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.
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