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O moslims, één van de grootste kwesties van het monotheïsme (tawhied) en één van de belangrijkste
zaken van het geloof, is dat wij met zekerheid weten dat het verklaren van iets als toegestaan of
verboden een exclusief recht is van Allah, de Heer der werelden.
Geen rabbijnen of monniken, geen koningen of heersers, geen emirs en zelfs geen geleerden hebben
het recht om uit zichzelf iets halal of haram te verklaren.
Wie dat toch doet, heeft zijn grens overschreden en heeft zich vergrepen aan het recht van Allah’s
heerschappij in wetgeving.
En wie tevreden is met hun handelen en hen daarin volgt, heeft hen tot deelgenoten van Allah gemaakt
in een recht dat behoort tot de meest exclusieve kenmerken van de goddelijkheid.
Allah, de Verhevene, zegt: Of hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven,
waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? (Soerat ash-Shoera: 21)

De Koran heeft ook scherpe kritiek geleverd op de mensen van het Boek, die de macht om te verklaren
wat halal en haram is in handen legden van hun rabbijnen en monniken.
Adi ibn Hatem () zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah () dit vers reciteren: Zij namen hun
rabbijnen en monniken tot hun heren naast Allah en (zij namen ook) de Messiah, zoon van Maryam
(tot hun heer), terwijl zij bevolen waren om niemand behalve de Ene God te aanbidden. Er is geen
god dan Hij. Verheerlijkt en geloofd is Hij (verheven is Hij) boven de deelgenoten die zij naast Hem
toekennen (Soerat at-Tawba: 31)

Ik zei tegen hem: “O Boodschapper van Allah, wij aanbaden hen niet” Hij () zei: “Verklaarden zij
niet wat Allah toegestaan had verboden, waarna jullie het verboden verklaarden, en verklaarden
zij niet wat Allah verboden had toegestaan, waarna jullie het toegestaan verklaarden?” Ik zei:
“Zeker” Hij () zei: “Dat was hun aanbidding” (Overgeleverd door at-Tirmidhi)

Eveneens heeft Allah, de Verhevene, de afgodendienaren berispt die zonder toestemming van Allah
dingen toestonden en verboden. Hij () zegt: Zeg: “Vertel mij wat voor voorzieningen Allah voor
jullie naar beneden heeft "gestuurd. En jullie hebben het wettig of onwettig gemaakt.” Zeg:
“Heeft Allah jullie toegestaan (dat te doen) of verzinnen jullie een leugen over Allah? (Soerat Yūnus: 59)

De mensen van de onwetendheid (jahiliyya) introduceerden allerlei vormen van verboden en toestaan,
zoals de (al-bahīrah, a-sā’ibah, al-wassīlah en al-hām ,Toen de islam kwam .(البح�ة، والسائبة، والوصيلة، والحام
heeft hij al deze praktijken afgeschaft.
Allah () zegt: Allah heeft (geen bijgeloof) ingesteld zoals Bahirah, Sā’ibah, Wassīlah en Hām. Maar
de ongelovigen verzinnen leugens over Allah en de meeste van hen hebben geen begrip
(Soerat al-Mā’ida: 103)
En de Profeet () zei: “Ik zag Amr ibn Amir al-Khuzaʿī zijn ingewanden door het Vuur slepen;
hij was de eerste die de sā’iba invoerde” (Overeenstemming van al-Bukhari en Moslim)

O dienaren van Allah, Het spreken over Allah zonder kennis is in de Koran verbonden met de zwaarste
zonden. Allah, de Verhevene, zegt: Zeg: Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat
er openlijk van is en wat er verborgen is, en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat
jullie Allah deelgenoten (in de aanbidding) toekennen, waarvoor Hij geen toestemming heeft gegeven
en zaken over Allah zeggen waar jullie geen kennis over hebben (Soera al-Aʿrāf: 33)

Vanwege deze ernstige waarschuwing vreesden de imams en de vrome voorgangers de fatwa. Hun
uitspraken hierover zijn te talrijk om op te sommen.
Abdullah ibn Masʿūd () zei: “Wie de mensen over alles waar zij naar vragen een fatwa geeft, is
krankzinnig” (Overgeleverd door at-Tabarani)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De voorgangers verafschuwden het om zich te haasten
met fatwa’s, en ieder van hen wenste dat een ander hem daarin zou ontlasten”
Zij wisten dat hun taak bestond uit het overbrengen van Allah’s oordeel, niet uit het zelf wetgeven.
Daarna waarschuwde Allah, de Verhevene: En zeg niet door de leugen die jullie tongen
beschrijven: “Dat is wettig en dit is verboden” om zo leugens over Allah te verzinnen. Waarlijk,
degenen die leugens over Allah verzinnen zullen nooit voortvarend zijn
(Soerat an-Naḥl: 116)
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Het verklaren van halal of haram is uitsluitend het recht van Allah ()
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Het lelijkste soort leugen en het gevaarlijkste ervan is liegen over Allah de Verhevene en Zijn
Boodschapper. Wij zijn in deze tijd beproefd met mensen die halal en haram verklaren uit begeerte, en
sommigen van hen treden zelfs naar voren als predikers of mufti’s. Wij vragen Allah om bescherming.
Laat de moslim oppassen om het verbodene toe te staan met het argument dat mensen het doen, of zich
te laten misleiden door de grote aantallen overtreders. Vrees daarom Allah.

O dienaren van Allah.
Houd vast aan jullie religie, blijf binnen de grenzen van jullie Heer, en stel begeerten niet boven
openbaring, noch de meningen van mensen boven de Wet van de Heer der werelden.
Want de uiteindelijke uitkomst is voor de godvrezenden.

O Allah, laat ons de waarheid als waarheid zien en geef ons het vermogen haar te volgen, en laat ons
het valse als vals zien en geef ons het vermogen het te vermijden.
O Allah, schenk ons een goed einde en maak deze wereld niet tot onze grootste zorg of het hoogste van
onze kennis.
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