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Tot de grote gunsten van Allah voor Zijn dienaren behoort de gunst van nageslacht. Allah, de
Verhevene, zegt: En (alléén) Allah heeft jullie vrouwen geschonken van jullie eigen soort (om bij hun tot

rust te komen), en (het is Hij) die uit jullie vrouwen zonen en kleinzonen heeft voortgebracht
(Soerat an-Nahl: 72)
Een pasgeboren kind is een toevertrouwde verantwoordelijkheid op de schouders van zijn ouders. De
islam heeft hem vastgestelde rechten gegeven: sommige zijn verplichtingen, andere behoren tot de
aanbevolen handelingen en gedragsregels. Het is noodzakelijk deze na te leven, zodat de islam -
waarop het kind is geschapen - het eerste is wat zijn lichaam en zintuigen raakt, als een teken van hoop
dat hij zich eraan zal vasthouden gedurende alle fasen van zijn leven.
Door deze islamitische richtlijnen over de beste en meest zorgvuldige omgang met pasgeborenen, plant
onze religie in ons de zelfstandigheid en waardigheid van de persoonlijkheid, zichtbaar in trots op deze
religie, waarin Allah eer en verheffing heeft gelegd voor wie zich eraan vasthoudt in alle aspecten van
het leven. Dat is een grote verdienste en een onschatbare gunst. Allah, de Almachtige, zegt: Houd je
dus vast aan datgene wat aan jou geopenbaard is. Waarlijk, jij bent op het rechte Pad (43) En
waarlijk, dit (de Koran) is zeker een overdenking voor jou en jouw volk. En zij zullen (daarover)

ondervraagd worden (Soerat az-Zoekhroef: 43–44)

Een reeks bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de pasgeborene
1. Het aankondigen van de geboorte en het feliciteren van de ouders

Het is aanbevolen om iemand te feliciteren bij de geboorte van een kind. Het brengen van goed nieuws
is het meedelen van iets verheugends, en feliciteren is een smeekbede om zegen na het vernemen
ervan. De engelen brachten Ibrahim en zijn vrouw het goede nieuws van een wijze zoon, en zij
brachten Zakaria het goede nieuws van Yahya (vrede zij met hen).

2. De adhaan in het rechteroor van de pasgeborene
Het is aanbevolen om de adhaan in het rechteroor van de pasgeborene uit te spreken; dit is een
profetische soenna. Abu Raafi‘ (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik zag de Boodschapper van Allah ()
de adhaan uitspreken in het oor van al-Hasan ibn ‘Ali toen Fatima hem had gebaard”

3. Het tahniek verrichten
Tot de rechten die de islam heeft voorgeschreven ter verzorging en eerbiediging van de pasgeborene
behoort het verrichten van tahniek: het zachtjes wrijven van het gehemelte van het kind met dadel,
volgens de zuivere soenna.
Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Men bracht kinderen naar de Boodschapper van Allah (), en
hij zegende hen en verrichtte tahniek bij hen”

4. Het scheren van het hoofdhaar en het schenken van de waarde ervan
Het is soenna om het hoofdhaar van de pasgeborene te scheren, zowel bij een jongen als bij een meisje.
De Profeet () zei: “Het kind is verbonden aan zijn ‘aqieqah: er wordt voor hem geslacht op de
zevende dag, hij krijgt een naam en zijn hoofd wordt geschoren”
Het is aanbevolen om het gewicht van het haar in zilver te schenken.

5. De ‘aqieqah
Definitie: de ‘aqieqah is het offerdier dat namens het kind wordt geslacht op de zevende dag.
Soort: alleen van het vee: kamelen, runderen en schapen.
Tijdstip: de zevende dag; de geboortedag telt mee.
Oordeel: een sterk aanbevolen soenna die men niet hoort te verwaarlozen.
De ‘aqieqah is beter dan het weggeven van de geldwaarde ervan, en het is niet verplicht dat zij wordt
geslacht in het land waar het kind is geboren.

6. Het geven van een goede naam
Tot de rechten van het kind behoort het geven van een mooie naam en het vermijden van lelijke
namen. De Profeet () zei: “Jullie zullen op de Dag der Opstanding worden geroepen bij jullie
namen en de namen van jullie vaders, geef dus goede namen”

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 251226
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Broeders in de islam:
Kinderen behoren tot de grootste gunsten die Allah aan Zijn dienaren schenkt, na de gunst van de
islam zelf. Zij zijn een goddelijke gave en een hemelse schenking, waarmee de Edelmoedige -
verheven is Hij - begunstigt wie Hij wil van Zijn schepping, volgens een diepe wijsheid en een
alwetende beschikking. Allah, de Verhevene, zegt: (Alléén) aan Allah behoort het Koninkrijk van de
hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil, (zoals Hij wil). Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke
kinderen aan wie Hij wil (49) Of Hij schenkt zowel mannelijk als vrouwelijk (nageslacht). En Hij
maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Waarlijk, Hij is Alwetend, Almachtig (Soerat ash-shura: 49–50)

Daarmee maakt Hij duidelijk dat de gehele schepping in Zijn hand is en dat alle voorzieningen Zijn
schenking zijn. Zo heeft Hij de mensen in vier categorieën verdeeld:
Sommigen worden begunstigd met dochters, anderen met zonen, sommigen met beide - zonen en
dochters - en anderen wordt dit alles onthouden, zodat Hij hen onvruchtbaar maakt, als beproeving of
uit wijsheid. En Hij - verheven is Hij - weet het best wat goed is voor Zijn dienaren en is tot alles in
staat.

O Allah, wie U een kind hebt geschonken, zegen het voor hem en maak het tot de rechtschapenen.
En wie U dit hebt onthouden, herstel zijn hart en geef hem tevredenheid met Uw beschikking.
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