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De ramp van uitstelgedrag en het uitstellen van berouw

O broeders in het geloof:

Eén van de duivelse wapens waarmee de vijand van Allah, de satan, de mens weghoudt van het goede
en hem gevangen houdt in de hoeken van zwakte, luiheid en traagheid, is: uitstelgedrag (at-taswif).

Dat betekent: het uitstellen van het uitvoeren van plichten en het voldoen van rechten.

Het is iets waarover alle verstandige mensen het eens zijn dat het verwerpelijk is, want het vernietigt
de levensjaren zonder nut, verspilt de tijd zonder voordeel, en doet wereldse én religieuze belangen
verloren gaan.

Wie dit gedrag tot een gewoonte maakt, zal de zware gevolgen ervan dragen en diepe spijt kennen.
Want wie altijd “straks” zegt, zal op een dag “had ik maar” zeggen.

Uitstelgedrag is één van de gevaarlijkste ziekten van het hart en van het verstand, want het is een
misleidende influistering van de satan. Allah vertelt ons dat de satan tot Hem zei, zwerend: €1k zal een
bepaald deel van Uw dienaren reserveren (118) Waarlijk, ik zal hen misleiden. En ik zal hun
ijdelheid opwekkenen en ik zal hen bevelen om de oren van het vee te snijden. En voorwaar, ik
zal hen bevelen om Allah’s schepping te veranderen.” En al wie Sjaitaan als beschermheer
verkiest boven Allah, heeft zeker een duidelijk verlies geleden} (soerat an-Nisa’ 118-119)

Dat betekent: “Ik zal het hun mooi doen lijken om het berouw uit te stellen, ik zal hen valse
verwachtingen geven, ik zal hen bevelen te treuzelen en te wachten, en ik zal hen misleiden door
zelfbedrog.”

Anas ibn Malik (<) zei: “Uitstelgedrag is een machtig leger van Iblies waarmee hij velen heeft
misleid” (Uit het boek: Ben jij van de achtelozen? blz. 11)

De Koran en de Soenna blijven de dienaren oproepen om het koord van uitstelgedrag te doorsnijden
met het zwaard van initiatief en daadkracht.
Allah (32) zegt: € Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het

Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden}
(Soerat Al ‘Imran: 133)

En de Boodschapper van Allah () zegt: “Haast jullie met het verrichten van daden, want er zullen
zeven (dingen) komen: Wachten jullie op iets anders dan verarmende armoede, of misleidende
rijkdom, of ziekmakende ziekte, of ouderdom die verstand doet verliezen, of plotselinge dood, of
de Dajjal - het ergste van het verwachte - of het Uur (de bag des Oordeels); €n het Uur is erger en
bitterder” (overgeleverd door at-Tirmidhi)

Veel bewoners van de hel behoren tot degenen die bleven uitstellen.

De uitsteller leeft zijn leven in zonden, overtreedt de grenzen van Allah en verwaarloost Zijn rechten,
totdat de dood tot hem komt. Dan, wanneer de werkelijkheid zichtbaar wordt, betreurt hij het en
smeekt hij om terugkeer - maar het is te laat.

Allah (3) zegt: {Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij
terug (99) Zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!”” Nee! Het is slechts een

woord dat hij spreekt, en achter hem een scheiding tot de Dag dat zij zullen herrijzen} (soeratal-
Moeminoen: 99-100)

Wie wereldse zaken uitstelt, verliest vaak kansen en voelt berouw en spijt.

Maar wie het berouw en de gehoorzaamheid aan Allah uitstelt, stelt zijn ziel bloot aan het gevaar van
de hel - moge Allah ons daarvoor behoeden.

De grootste oorzaak van uitstelgedrag is vergetelheid van de dood en het Hiernamaals, gecombineerd
met valse hoop en een gevoel van veiligheid tegenover de bestraffing van Allah de Almachtige.
Want de mens haast zich wanneer hij vreest, maar stelt uit wanneer hij zich veilig waant.

De waarheid is echter dat de dood dichtbij is - dichter bij dan wij denken.

Soms komt hij plotseling: door een hartaanval, een beroerte, een ziekte, of een ongeluk.

De Profeet (4) zei: “Gedenk vaak de vernietiger van de genoegens (de dood)”
(Overgeleverd door at-Tirmidhi)
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Het gedenken van de dood en het Hiernamaals wekt het hart tot leven, verbetert de band tussen de
dienaar en zijn Heer, en vernietigt de valse hoop die de mens weerhoudt van daden.

Voorzie jezelf met godsvrucht, want je weet niet - of je de ochtend haalt als de nacht valt.

Hoeveel jongeren lachen vandaag, niet wetend - dat hun lijkwade al geweven is.

Hoeveel kinderen van wie men lang leven verwachtte - liggen reeds in het duister van hun graf.
Volhard daarom in het vrezen van Allah - want dat is de ware bescherming op de Dag des Oordeels.

O Allah, maak ons tot degenen die snel berouw tonen en tot U terugkeren, en maak ons niet tot de
achtelozen die blijven uitstellen.
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