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Dienaren van Allah: vrees Allah en wees waakzaam over jullie tongen, want jullie woorden worden
opgeschreven. Allah de Verhevene zegt: Geen woord uit hij, of de bewaker staat bij hem klaar
(Soerat Qâf: 18) En Hij () zegt in Soerat Âl Imrân: … Wij zullen opschrijven wat zij zeiden … (181)
En in Soerat An-Nûr: Toen jullie het (de laster) met jullie tongen overnamen en het met jullie
monden uitspraken, waarover jullie geen kennis hadden. En jullie dachten dat het iets kleins
was, terwijl het in het Aangezicht van Allah heel groot was (15) De Profeet () beval stilte, tenzij
men spreekt wat goed is. Hij () zei: “Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem iets goeds
spreken of zwijgen.” (Moslim)

Overgeleverd van Mu‘âdh ibn Jabal (): hij zei: ik was met de Profeet () op reis, ik kwam dicht bij
hem en zei: O Boodschapper van Allah, vertel mij een daad die mij het Paradijs binnenbrengt en mij
ver weg houdt van het Vuur. Hij () pakte zijn tong vast en zei: “Beheers dit” Ik zei: O Boodschapper
van Allah, worden wij ter verantwoording geroepen voor wat wij spreken? Hij () zei: “Wee jou,
Mu‘âdh! Is er iets dat de mensen op hun gezichten - of op hun neuzen - in het Vuur werpt
behalve de oogst van hun tongen?” (at-Tirmidhi)

Met “de oogst van de tongen” wordt bedoeld: de straf voor verboden woorden, zonden van de tong,
waaronder shirk, spreken zonder kennis, valse getuigenis, tovenarij, laster, leugen, roddel en
kwaadsprekerij.
De Profeet () zei ook: “De dienaar spreekt soms een woord zonder erbij stil te staan, waardoor
hij in het Vuur glijdt verder dan de afstand tussen het oosten en het westen.” (al-Buchari en Moslim)

Gelovigen, de tong heeft veel gevaren en valkuilen. Daartoe behoort spreken over zaken die je niet
aangaan. De Profeet () zei: “Tot het goede van iemands islam behoort dat hij laat wat hem niet
aangaat.” (at-Tirmidhi) En daartoe behoort ook het praten over valse of nutteloze zaken.
De vrome voorgangers waren hierin zeer voorzichtig. Zo hield Aboe Bakr as-Siddîq zijn tong vast en
zei: “Dit is het wat mij in moeilijkheden heeft gebracht”.
Ibn Abbâs pakte zijn tong vast en zei: “Wee jou! Spreek goed, dan zul je winnen; of zwijg over het
slechte, dan zul je veilig zijn; anders zul je spijt krijgen”.
En Ibn Mas‘ûd zwoer bij Allah dat er niets op aarde is dat méér een lange gevangenis nodig heeft
dan de tong. Al-Hasan al-Basrî zei: “De tong is de leider van het lichaam; als hij misstappen
begaat, doen de leden dat ook, en als hij zich onthoudt, onthouden zij zich ook”

Beste Moslims, vermijd het veel praten zonder het gedenken van Allah, want veel praten zonder
gedenken van Allah verhardt het hart, en het hardste hart staat het verst van Allah.
Omar ibn al-Khattâb zei: “Wie veel spreekt, maakt veel fouten; wie veel fouten maakt, heeft veel
zonden; en wie veel zonden heeft, het vuur is waardiger voor hem”
En de Boodschapper van Allah () zei: “Het geloof van een dienaar wordt niet recht totdat zijn
hart recht is, en zijn hart wordt niet recht totdat zijn tong recht is.” (Ahmad)

Onder de gevaren van de tong valt ook veel grappen maken, want dat doet het respect en de
waardigheid verdwijnen, leidt tot spot en verachting en tot dingen waarvan het einde niet geprezen
wordt, en het leidt tot roddel en laster, en dat zijn grote zonden.
Roddelen is: je broeder noemen met iets wat hij niet leuk vindt.
En laster (roddel doorgeven) is: woorden tussen mensen overbrengen met als doel te corrumperen.
De Profeet () zei: “De lasteraar zal het Paradijs niet binnengaan” (al-Buchari en Moslim).
Want hij verstoort de verhoudingen tussen mensen, zaait haat en wrok in de harten, vernietigt huizen
en bederft samenlevingen. Allah de Verhevene zegt: En gehoorzaam geen enkele verachtelijke
edenzweerder (10) Een lasteraar, voortgaand met roddel (11) het goede verhinderend, overtredend,
zondig (Soerat al-Qalam: 10-12)

Allah () zegt: O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en
maak jullie daden niet nutteloos (Soerat Mohammed: 33)

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 250919

Waarschuwing tegen de gevaren van de tong.
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Dat wil zeggen: gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper in gehoorzaamheid en vermijd verboden
dingen, en vernietig jullie goede daden niet door zonden.
De aalmoes (Sadaqa) bijvoorbeeld wordt ongeldig door verachting en schade zoals Allah () zegt: O
jullie die geloven. Overhandig niet in verwaandheid jullie liefdadigheid door jullie
vrijgevendheid te gedenken of door te kwetsen, zoals degenen die zijn weelde uitgeeft om door de
mensen gezien te worden….  (Al-Baqarah: 264)

Dienaren van Allah: bewaar jullie daden meer dan jullie jullie bezittingen bewaren tegen verlies en
diefstal. Vrees Allah voor jullie zelf, bedenk de gevolgen, denk na over de uiteindelijke bestemming,
en weet dat het beste woord het Boek van Allah is.
Wees voorzichtig met jullie tongen en weeg jullie woorden af, want de mens bezit zijn woorden
voordat hij spreekt; maar als hij gesproken heeft, bezitten zijn woorden hem.

Wij vragen Allah, de Verhevene, om onze harten zacht te maken door Hem te gedenken, om onze
tongen vochtig te maken met Zijn gedenken, om ons te helpen bij Zijn gehoorzaamheid en ons te
beschermen tegen Zijn ongehoorzaamheid, en om ons te maken tot bewoners van de Tuinen van het
Paradijs.
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