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Broeders en zusters in de islam:
Als iedere zegen dankbaarheid verdient, dan behoort tot de grootste zegeningen waar de moslims
Allah voor moeten danken: de leiding naar de islam en de geboorte van de brenger van blijde tijdingen,
de waarschuwer, de lichtende lamp, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdulmuttalib. Zijn geboorte was
een aankondiging van een nieuw tijdperk voor de mensheid.

Geliefden in Allah: De grootste gunst en de grootste vreugde voor de moslims is de geboorte van onze
geliefde Profeet Mohammed ibn Abdullah (), die Allah de Verhevene als genade voor de werelden
heeft gezonden. Allah de Verhevene zegt: Waarlijk, er is tot jullie een Boodschapper gekomen uit
jullie eigen (gemeenschap). Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie,
voor de gelovigen is hij vol medelijden, vriendelijk en genadevol (At-Tawba: 128)

Allah () heeft hem uitgekozen uit de bron van de profeten, uit de zuiverste geslachten, uit de nobelste
voorouders en de meest eervolle vaders. Dat is de gunst van Allah; Hij schenkt het aan wie Hij wil.

O moslims: Eén van de grootste gunsten van Allah voor Zijn dienaren, en Zijn grootste genade voor de
hele mensheid, is dat Hij ons Profeet Mohammed () zond als brenger van blijde tijdingen en
waarschuwingen, als oproeper tot Allah met Zijn toestemming en als lichtende lamp. Hij heeft de
mensheid uit de duisternis van afgoderij geleid naar het licht van de eenheid van Allah, en van de
dwaalwegen van het valse naar de leiding van de waarheid. Als jullie zouden weten in welke duisternis
en onrechtvaardigheid de mensheid verkeerde vóór zijn geboorte, dan zouden jullie zijn geboorte en
zijn religie en herinnering hoger achten.

O gelovigen: Dank Allah dat Hij jullie heeft geëerd met deze nobele Profeet () en dat Hij jullie tot
zijn gemeenschap en volgelingen heeft gemaakt. Laat de dag van zijn geboorte een dag zijn van
gehoorzaamheid en navolging, van vasthouden aan zijn soenna. Hij is degene die tegen zijn
metgezellen zei: “Ik verlang naar mijn geliefden.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, zijn
wij dan niet uw geliefden?” Hij antwoordde: “Nee, jullie zijn mijn metgezellen. Mijn geliefden
zijn degenen die na jullie komen, in mij geloven zonder mij ooit gezien te hebben.”
Hij () zei ook: “Mijn Heer, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap!” Onze
moeder Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei tegen hem: “O Boodschapper van Allah,
vergeet u de Koran omwille van uw gemeenschap?” Hij zei: “O Aisha, zolang ik leef zeg ik: mijn
gemeenschap. Wanneer ik in mijn graf lig, zeg ik: mijn gemeenschap. En op de Dag des Oordeels
zal ik zeggen: mijn gemeenschap.”
Hoe kan het dan anders, dan dat de schepping deze barmhartige en liefdevolle Profeet liefheeft?

O’ Gelovigen: de Boodschapper van Allah () zei: “Ik heb namen: ik ben Mohammed, ik ben
Ahmed, ik ben Al-Maahi (degene door wie Allah ongeloof uitwist), ik ben Al-Haashir (degene bij
wie de mensen verzameld zullen worden), en ik ben Al-‘Aaqib (degene na wie er geen profeet
meer komt).” (overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

Abou Huraira () verhaalde dat de Boodschapper van Allah () zei: “Ik ben de eerste van wie de
aarde zal splijten (op de Dag der Opstanding). Ik zal gekleed worden in een gewaad van de
gewaden van het Paradijs. Daarna zal ik aan de rechterzijde van de Troon staan. Niemand van
de schepping zal die positie innemen behalve ik.” (overgeleverd door at-Tirmidhi)

Wie redding wil, dient hem () te geloven in al zijn waarheidsgetrouwe uitspraken, niets van zijn
berichten te verwerpen, zijn bevelen te gehoorzamen en zijn verboden te vermijden. En Allah mag
alleen op de manier worden aanbeden die hij () heeft voorgeschreven.

O Allah, maak ons tot de grootst liefhebbenden van deze nobele Profeet en tot degenen die vasthouden
aan zijn soenna, totdat wij U ontmoeten op dat pad.

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 250905

De geboorte van de beste der mensen ().

Moskee
Anour

Nijmegen

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/

