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Taqwa (Godsvrucht)

Het onderwerp van onze preek van vandaag is tagwa - de grote aansporing waarmee Allah (4) alle
volkeren heeft aangespoord. Hij (4) zegt: €En waarlijk, Wij hebben de mensen aan wie het Boek
voor jullie werd gegeven, en ook jullie aangeraden om Allah te vrezen en jullie plichten ten
opzichte van Hem na te komen} (Soerat an-Nisa 4:131)

Tagwa is één van de hoogste gradaties van geloof; een groot woord dat alle vormen van goedheid en
weldaad omvat. Het is een gevoel in het hart dat iemand ertoe aanzet om te vermijden wat hij vreest en
waar hij voor waarschuwt. Taqwa van Allah betekent dat je een bescherming plaatst tussen jezelf en
Zijn woede, Zijn ongenoegen en Zijn straf - en we kunnen deze bescherming alleen bereiken door Zijn
bevelen te volgen en Zijn verboden te vermijden.

Abdullah ibn Mas*oed (&) werd gevraagd wat Tagwa betekent. Hij antwoordde: **Tagwa is dat Allah
gehoorzaamd wordt en niet ongehoorzaamd, dat Hij wordt herdacht en niet vergeten, dat Hij
wordt bedankt en niet ontkend"" (Musannaf Ibn Abi Shaybah 8/163).

Ali ibn Abi Talib (<) zei: ""Taqwa is vrees voor de Verhevene, handelen volgens de openbaring,
tevreden zijn met weinig en je voorbereiden op de dag van vertrek'

Dus, Taqwa is niet slechts een woord dat men uitspreekt, maar een levenswijze die de moslim in al zijn
zaken begeleidt.

De Vruchten van Taqwa
Beste moslims, Taqwa heeft grote vruchten in zowel het wereldse leven als in het Hiernamaals. We
noemen er enkele:

e Tagwa is een reden voor verlossing op de Dag des Oordeels.

Het is de gezel in het graf en de redder op de Dag van Opstanding.

e Wanneer Tagwa het hart doordringt, verschijnt het in woorden en daden, en brengt het vele
deugden en voordelen voort. Allah (4) zegt: €En al wie Allah vreest (door zich aan de regels te
houden), voor hem zullen zijn (wereldse) zaken vergemakkelijkt worden (door Allah)}

(Soerat at-Talaq 65: 4).

o Allah (%) verlicht moeilijkheden en opent uitwegen voor degene die Tagwa heeft en voorziet
hem van waar hij het niet verwacht. Allah (4) zegt: €...En al wie Allah vreest, die zal Hij
een oplossing geven (2) En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht...}

(Soerat at-Talaq 65:2-3)

« Taqgwa is een oorzaak van zegeningen en overvloed. Allah (4) zegt: {En als de mensen van
de stad geloofd hadden en vroom waren, dan zouden Wij zeker voor hen de zegeningen
van de hemel en de aarde openen,...} (Soerat al-A'raf 7:96).

« Tagwa is de beste kleding en proviand, zoals Allah () zegt: €...Maar de kleding van de
Taqgwa (rechtvaardigheid) is beter...}» (Soerat al-A'raf 7:26) €...En neem proviand mee voor de
reis; de beste proviand is godvrezende vroomheid. Vrees Mij dus, 0 mensen met (gezond)
verstand!} (Soerat al-Bagarah 2:197)

De Raadgevingen van de Profeet (&) over Tagwa

Eén van de overkoepelende hadiths over dit onderwerp is het advies van de Profeet () aan Mu'adh
(«): “Vrees Allah waar je ook bent, laat een slechte daad volgen door een goede - die zal haar
uitwissen - en gedraag je tegenover mensen met goed gedrag” (Overgeleverd door at-Tirmidhi)

Deze hadith maakt duidelijk dat Tagwa vereist is in alle situaties: in het openbaar en in het geheim, in
voorspoed en tegenspoed, in afzondering en in gezelschap.

Eén van de manieren om Taqwa te verkrijgen is gewetensvolheid (wara‘e) en het vermijden van
twijfelachtige zaken. De Profeet (&) zei: ""Een dienaar zal niet tot de godsvruchtigen behoren
totdat hij datgene opgeeft waarin geen kwaad schuilt, uit vrees voor hetgeen waarin wel kwaad
schuilt™ (At-Tirmidhi: 2451).

En onder zijn smeekbeden () was: “O Allah, ik vraag U om leiding, taqwa, kuisheid en rijkdom
(van het hart).” (Overgeleverd door Moslim)
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Beste broeders en zusters, Tagwa is geen bijkomende optie; het is de basis voor succes in zowel het

wereldse leven als het Hiernamaals.
Wie het welbehagen van Allah de Verhevene wil, een goede afloop, ruime voorziening, en
bescherming van zijn familie en nakomelingen, moet zich vastklampen aan Tagwa.

Moge Allah ons en u allen maken tot de godvrezenden.
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