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De waarde van dankbaarheid

O moslims: Vrees Allah de Almachtige, zodat jullie Zijn welbehagen en Zijn paradijzen bereiken en
gered worden van Zijn toorn en Zijn bestraffing.

Allah (%) herinnert ons aan Zijn algemene en bijzondere gunsten, zodat wij Hem dankbaar zullen zijn.
Allah de Verhevene zegt: €O Mensheid! Gedenk de gunsten van Allah over jullie! Is er een andere
schepper dan Allah Die jullie voorziet uit de hemel en de aarde? Geen god is er dan Hij. Hoe
kunnen jullie je dan (van Hem) afkeren? » (Fatir: 3)

Allah (3¢) maakte ons duidelijk dat alle gunsten van Hem komen, zodat wij onze plicht tegenover Hem
vervullen in aanbidding en dankbaarheid, en zodat wij Zijn vermeerdering zoeken. Allah (¥) zegt:
{En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed
geraakt worden, is Hij het tot wie jullie je nederig om hulp wenden} (an-Nahl: 53)

Het goede dat de mens treft is volledig uit de gunst en barmhartigheid van Allah. Het slechte
daarentegen is een gevolg van de mens zelf, maar Allah heeft het reeds vastgelegd. Toch doet Allah,
de Heer der werelden, niemand onrecht, zelfs niet ter grootte van een atoom.

Allah (#£) zegt: {Maar Allah is de Bezitter van gunsten voor de werelden} (al-Bagara: 251)

De mensen kennen sommige gunsten, maar zij zijn zich onbewust van nog veel meer. Hoeveel gunsten
heeft Allah jou gegeven, o mens, zonder dat je het merkte? En hoeveel rampspoed en tegenslagen heeft
Hij van jou afgewend, zonder dat je er weet van had?

Allah (%) zegt: €Voor ieder zijn er Engelen in opvolging, voor hem en achter hem. Zij waken
over hem op het Bevel van Allah} (ar-Ra’d: 11)

Veel lichaamsdelen werken ten dienste van het lichaam en zijn leven, zonder dat de mens daar
wilskracht voor gebruikt. Allah (4£) zegt: €En ook in jullie zelf. Zullen jullie die dan niet zien?}
(adh-Dhariyat: 21)

En Hij (#) zegt: €En als jullie de gunsten van Allah willen optellen, zullen jullie nooit in staat zijn
hen te tellen. Waarlijk! Allah is Vergevingsgezind, Genadevol} (an-Nahl: 18)

Wie niet in staat is om de gunsten te tellen, die kent ze nauwelijks. Allah heeft de gunsten geschonken
om ze te gebruiken in gehoorzaamheid aan Hem, in aanbidding, in het bouwen en verbeteren van de
aarde.

Dankbaarheid voor de gunsten bestaat uit een aantal zaken: liefde voor de Schenker - verheven is Hij -
vanwege Zijn gunsten, onderwerping aan Allah vanwege Zijn zegeningen, het besef dat elke gunst
enkel een gunst en genade van Allah is, Hem prijzen met de tong, en de gunsten gebruiken op een
manier die Allah liefheeft en waarmee Hij tevreden is.

Wie de gunsten van Allah gebruikt op een manier die Allah liefheeft, die heeft dank betoond. Wie ze
echter gebruikt voor zonden, die is ondankbaar.

En laat hoogmoed je niet verblinden, en laat je niet denken dat je beter bent dan anderen vanwege de
gunsten die je hebt ontvangen. Want Allah beproeft met zowel goed als kwaad, om de geduldigen en
de dankbaren te onderscheiden.

Allah (#£) zegt: €Zien jullie dan niet dat de schepen over de zee varen door Allah’s gunsten?
Opdat Hij jullie van Zijn Tekenen laat zien? Waarlijk, hierin zijn Tekenen voor iedere
geduldige, dankbare} (Lugman: 31)

Aisha — moge Allah tevreden met haar zijn - schreef eens aan Mu’awiya — moge Allah tevreden met
hem zijn -: “Het minste dat de begunstigde verschuldigd is aan de Schenker, is dat hij de gunst
niet gebruikt als middel om Hem ongehoorzaam te zijn”

Bovenop dankbaarheid voor gunsten, is er ook dankbaarheid in tijden van tegenslag en beproeving, en
lofprijzing van Allah in het aangezicht van onaangename zaken.

De Profeet (4) zei: “Heb Allah lief vanwege wat Hij jullie voedt van Zijn gunsten. En heb mij lief
omwille van jullie liefde voor Allah. En heb mijn familie lief omwille van jullie liefde voor mij”.
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Allah heeft de dankbaren beloofd dat hun gunsten zullen blijven en toenemen:
€En (gedenk) toen jullie Heer verklaarde: “Als jullie dank betuigen, dan geef Ik jullie meer maar
als jullie ondankbaar zijn, waarlijk! Mijn bestraffing is zeker zwaary (Ibrahim: 7)

Aisha - moge Allah tevreden met haar zijn - zei: “De Profeet (4) stond zo lang in het nachtgebed
totdat zijn voeten opzwollen. Ik zei tegen hem: ‘O Boodschapper van Allah! Doe je dit terwijl
Allah je reeds je voorgaande en toekomstige zonden heeft vergeven?’ Hij zei: ‘Zou ik dan geen
dankbare dienaar zijn?!"”

O Allah, maak ons onder de dankbaren voor Uw gunsten, degenen die Uw rechten vervullen, en die
oprecht zijn in woord en daad.
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