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Bescherming van de schaamstreken

De islamitische wetgeving is gekomen met zegeningen en deugden — en ze zijn allemaal mooi, omdat
ze afkomstig zijn van een Alwijze, Alwetende, Alkennende. Eén van deze deugden is het beschermen
en bedekken van de schaamstreken, wat leidt tot grote voordelen en het voorkomen van grote
kwaadheden.

De taalkundige betekenis van ‘awrah is: gebrek, iets beschamends, alles waarvoor men zich schaamt.
De religieuze betekenis van de *awrah is: alles wat Allah (%) heeft verboden om te onthullen voor
mensen voor wie het niet toegestaan is om het te zien.

De islam eert de mens op vele manieren, waaronder het geven van kleding om de ‘awrah te bedekken.
Allah (4£) noemt dit “een sieraad” en het onthullen ervan “een beproeving (fitna)”. Allah zegt in Soera
Al-A'raaf (507:A26): €O, Kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding gegeven, zodat jullie jezelf
kunnen bedekken en versieren. Maar de kleding van de rechtvaardigheid is beter. Dit is onder
de Tekenen van ""Allah, dat zij het overdenken}

Dit betekent dat Allah (%) twee soorten kleding heeft gegeven: één om te bedekken en één als
versiering. Maar het beste kledingstuk is vroomheid — want innerlijke zuiverheid is belangrijker dan
uiterlijke schoonheid. Zoals de dichter zei:

De beste kleding van de mens is de gehoorzaamheid aan zijn Heer,

En er is geen goed in wie Allah ongehoorzaam is.

Het bezit van eerbaarheid, kuisheid en eer is één van de waardevolste zaken voor een mens. Wie deze
bezit, zal het verafschuwen om zijn “awrah te ontbloten en zal Allah (%) vrezen — in het openbaar en in
het verborgene.

Eén van de wijzen zei: Wie zich met schaamte kleedt, zal zijn fouten voor de mensen verbergen.
En de Profeet () zei: “Schaamte en geloof zijn met elkaar verbonden. Als de één verdwijnt,
verdwijnt ook de ander” (Overgeleverd door al-Bayhagi van 1bn Omar)

Er is geen goed in wie zich niet schaamt voor mensen, zoals gezegd door Hudhayfah ibn al-Yamaan -
want schaamte is een eigenschap van profeten, boodschappers en hun rechtvaardige volgelingen.

De Profeet (4) vertelde: “dat de profeet Mozes () zeer kuis en bedekkend was — hij werd nooit
naakt gezien uit schaamte. Enkele mensen van de kinderen van Israél beschuldigden hem ten
onrechte van huidziekten vanwege zijn constante bedekking. Allah wilde Mozes onschuldig
verklaren. Op een dag legde Mozes zijn kleding op een steen om te baden, waarna de steen met
zijn kleding wegliep. Mozes rende erachteraan, roepend: “Mijn kleding, steen!” Zo kwamen
mensen hem tegen en zagen dat hij in perfecte vorm was — en vrij van hun beschuldigingen.
Vervolgens sloeg hij de steen uit woede. Dit is in overeenstemming met het vers: €O jullie die
geloven! Wees niet zoals degenen die Mozes ergerden, maar Allah heeft zijn onschuld bewezen
van wat zij beweerden, en hij staat bij Allah in hoog aanzien} (S33-A69)

Allah (4£) waarschuwt ons ook voor de listen van de duivel in Soera Al-A’raaf (S07-A27):

€ O Kinderen van Adam! Laat Satan jullie niet bedriegen (door hem te volgen) want hij heeft
ervoor gezorgd dat jullie ouders het Paradijs moesten verlaten en hij heeft hen van hun kleding
ontdaan om hun geslachtsdelen te tonen. Waarlijk, hij (de duivel) en zijn aanhangers zien jullie
van waar jullie hen niet zien. Waarlijk, Wij hebben de duivels aangesteld als helpers (en
zielsverwanten) van de ongelovigen}

Daarna zegt Allah (4): €En als zij een kwade daad begaan zeggen zij: “Onze vaders hebben het
ook gedaan en Allah heeft het ons bevolen.” Zeg (O Mohammed): “Neen, Allah beveelt nooit een
kwade daad.” Zeggen jullie iets van Allah waar jullie geen weet van hebben?” ¥ (S07-A28)

De geleerde Moedjaahid zei: hun schandelijke daad was dat zij naakt rond het Heilige Huis (Kaéba)
cirkelden, zeggende: “Allah heeft ons bevolen zonder kleding te komen, want we hebben in deze
kleding zonden begaan!” — een leugen over Allah de Almachtige.

Uit de Soenna (profetische traditie):

De Profeet () zei: “Een man mag niet naar de ‘awrah van een andere man kijken, noch een
vrouw naar die van een andere vrouw. En twee mannen mogen niet naakt onder één deken
liggen, net als twee vrouwen” (Overgeleverd door Moslim)
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En in een overlevering van Bahz ibn Hakim over zijn grootvader, zei hij: “O Boodschapper van
Allah, wat moeten we van onze ‘awrah bedekken en wat mogen we onthullen?”” Hij antwoordde:
“Bewaar je ‘awrah, behalve voor je vrouw of dat wat je rechterhand bezit.” Hij vroeg: “En als
men onder mensen is?”” Hij zei: “Als je kunt voorkomen dat iemand het ziet, doe dat dan.” En
toen hij vroeg: “En als men alleen is?” zei hij: “Allah is het meest waardig om schaamte voor te
hebben” (Overgeleverd door 1bn Maadjah)
De verplichting van het bedekken van de “awrah bij gebed en tawaf (rondgang rond de Kaaba): In
Sahieh Moslim wordt overgeleverd van Ibn Abbas dat vrouwen naakt rond de Kaaba liepen en zongen:
“Vandaag zal iets of alles zichtbaar worden, wat zichtbaar wordt, dat verklaar ik voor mijzelf als
verboden.” Toen werd het vers geopenbaard:
€O Kinderen van Adam, kleedt jullie goed en mooi voor het gebed (en bij de rondgang van de
Ka’ba)} (507-A31)
M.a.w. draag kleding bij het gebed en tijdens de tawaf — en bid niet met ontblote ‘awrah.
Volgens de vier juridische scholen is de “awrah van de man tussen de navel en de knieén. En men moet
ook de schouders bedekken. Zoals in de hadith: “Laat niemand van jullie bidden in één kledingstuk
zonder dat er iets over zijn schouders is.”” (Overgeleverd door al-Buchari)
Voor mannen is het aanbevolen om hun mooiste kleding te dragen bij het gebed:
“Als iemand van jullie bidt, laat hem dan twee kledingstukken dragen, want Allah is het meest
waardig om je voor op te sieren” (Overgeleverd door al-Bayhagj)
Voor vrouwen is het verplicht om het hele lichaam te bedekken behalve het gezicht en de handen. Wat
betreft de voeten, het merendeel van de geleerden verplicht ook hun bedekking — met sokken of lange
kleding.
Zoals Aboe Daawoed overlevert van Umm Salama dat zij de Profeet (4) vroeg: “Mag een vrouw
bidden in een lang shirt en een hoofddoek zonder onderkleed?”” Hij antwoordde: “Als het shirt
lang genoeg is om haar voeten te bedekken.”

En ook: “Het gebed van een volwassen vrouw wordt niet geaccepteerd zonder hoofddoek.”
(Overgeleverd door Aboe Daawoed)

O Allah, bedek ons en onze gebreken — in het wereldse leven en in het Hiernamaals.
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