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Al-Bukhari en Moslim hebben overgeleverd op gezag van Aboe Houraira dat de Profeet () zei: “De
hel klaagde bij haar Heer en zei: ‘Mijn delen verteren elkaar!’ Toen stond Allah () haar twee
ademhalingen toe: één in de winter en één in de zomer. Dit is wat jullie als de heftigste hitte en de
meest felle kou ervaren”
Twee ademhalingen betekent: twee keer per jaar. Zamharier: extreme kou.
Jurisprudentie uit de overlevering: De hevige hitte en de bittere kou zijn invloeden van de
ademhalingen van de Hel. In een andere overlevering zei de Profeet (): “Wanneer het erg heet is,
koel dan de gebedstijd uit (vertraag het gebed), want de hitte is afkomstig van het vuur van de
Hel” (Overgeleverd door Al-Boekhari en Moslim)

Reflecties over deze hadith:
Deze nobele overlevering handelt over een onzichtbare kwestie: het klagen van de Hel bij Allah ():
Dat behoort tot het ongeziene (al-ghayb) dat Allah aan Zijn Profeet () heeft geopenbaard. Allah ()
zegt in de Koran (Soerat al-Jinn): De Alwetende van het onwaarneembare. Hij openbaart aan
niemand het onwaarneembare (26) Behalve aan een Boodschapper die Hij heeft uitgekozen en
voorwaar, dan laat Hij vόόr hem en achter hem wachters (Engelen) gaan (27) (S72-A26-27)
Tot de fundamenten van het geloof behoort het vast en zeker geloven in alles wat de Boodschapper ()
heeft overgeleverd, want Allah () zegt: Noch spreekt hij uit eigen verlangen (3) Het is slechts de
Openbaring die aan hem geopenbaard is (4) (S53 – A3-4)
En Allah () zegt ook: En wat de Boodschapper jullie ook geeft, neem het en wat hij jullie ook
verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is streng in de bestraffing
(S59-A07)

Elke moslim dient te geloven dat het Paradijs en de Hel op dit moment bestaan, dat zij geschapen zijn
en nooit vergaan. Allah () zegt over de Hel in Soerat Aal 'Imraan: En vrees het Vuur wat voor de
ongelovigen is voorbereid (S03-A131). En over het Paradijs (vers 133): Wedijver met elkaar in het
vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de
aarde, bereid voor de godvrezenden (S03-A133)

De gelovige herinnert zich ook de verzengende hitte van de zon op de Dag des Oordeels, wanneer zij
vlak boven de hoofden van de mensen zal hangen, en de mensen zweten in hun angst, behalve zij die
Allah onder Zijn Troon laat schuilen.
Wat heb jij voorbereid voor het Hiernamaals?
Allah () zegt in soerat al-Hasjr: Vrees Allah, en laat iedere ziel kijken wat zij voor morgen (de
Dag des Oordeels) heeft voorbereid (S59-A18)

Broeders en zusters in de islam,
De hitte is een beproeving van Allah de Almachtige. Wie desondanks de moeite doet om naar het
vrijdaggebed of het gebed in gemeenschap te gaan en dit doet uit hoop op beloning, diens zaak is
groot.

Tot slot:
Mensen, zoek toevlucht bij Allah tegen het Vuur en tegen elke daad of woord die erheen leidt.
Anas ibn Maalik zei dat het meest herhaalde smeekbede van de Profeet () was: “O Allah, schenk
ons het goede in deze wereld en het goede in het Hiernamaals, en behoed ons voor de bestraffing
van het Vuur” (Bukhari)
In Soenan Ibn Maadjah: Aboe Hoerayra overlevert dat de Profeet () zei: “Wanneer iemand klaar is
met de laatste tashahhud, laat hem dan toevlucht zoeken bij Allah tegen vier dingen: tegen de
bestraffing van de Hel, tegen de bestraffing van het graf, tegen de beproevingen van het leven en
de dood, en tegen de beproeving van de valse messias (Dajjaal)” (Sahieh verklaard door al-Albaani)
O Allah, leid ons en leid anderen door middel van ons en maak ons een reden voor degenen die geleid
worden.

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 250620

De hel klaagde bij Allah ()

Moskee
Anour

Nijmegen

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/

