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anour D Khotha van vandaag gaat over het volgende ondenwerp. 260522
Nijmegen
De deugd van de Dag van Arafah en de principes van de Afscheidsrede

Dienaren van Allah: Jullie bevinden zich in dagen waarvan Allah de tijd heeft verheven en waarvan
Hij de status boven andere dagen heeft verhoogd. Onze uitverkoren Profeet (i) heeft de waarde van
goede daden in deze dagen verduidelijkt - in het bijzonder de Dag van Arafah, die, als Allah het wil,
komende dinsdag zal plaatsvinden.

In deze dagen, in het tiende jaar na de Hidjra, leidde de edele Boodschapper (4) de karavanen van de
pelgrims, zodat zij samen met hem de bedevaart konden verrichten, konden genieten van zijn
gezelschap en zich konden laten leiden door zijn voorbeeld. Hun aantal bedroeg
honderdveertienduizend pelgrims.

De bedevaart van de Profeet (1) werd de Afscheidsbedevaart genoemd, omdat hij tijdens deze
bedevaart afscheid nam van de mensen.

Alle tekenen en aanwijzingen tijdens deze bedevaart wezen op het naderende overlijden van de
Boodschapper van Allah (4). Tot deze tekenen behoorde de openbaring van het Woord van Allah, de
Verhevene: {Vandaag heb Ik de godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst voor jullie
volmaakt en heb de Islam voor jullie als godsdienst gekozen}

(Soerat al-Ma-idah: 3) Dit vers werd geopenbaard op de Dag van Arafah.

Tot de tekenen behoorde ook de uitspraak van de Profeet (&): “Neem jullie rituelen van mij over,
want misschien zal ik jullie na dit jaar niet meer ontmoeten” (overgeleverd door at-Tabarani)

Tijdens deze grote bedevaart hield de Profeet () meerdere toespraken tot de mensen: op de Dag van
Arafah, op de Dag van het Offer (ed-ul-adha) en op de middelste dag van de Tashrig-dagen.

In deze toespraken - naast zijn uitleg over de uitvoering van de rituelen - legde hij de fundamenten van
de shari’a, de grondslagen van het geloof en de principes van deze grootse religie vast. Het waren geen
leuzen die slechts werden uitgesproken of waarmee werd gehandeld, maar duidelijke richtlijnen.

Hij waarschuwde voor verboden daden en zonden en gaf de gemeenschap waardevolle adviezen en
aanbevelingen.

Hier volgen enkele overdenkingen bij deze allesomvattende toespraak:

1. Het vastleggen van de rechten van de mens
De Profeet (4) zei: “Waarlijk, jullie bloed, jullie bezittingen, jullie eer en jullie lichamen zijn voor
elkaar heilig, zoals de heiligheid van deze dag, in deze maand en in deze stad. Heb ik de
boodschap overgebracht?” Wij zeiden: “Ja.” Hij (4) zei: “O Allah, wees getuige. Laat degene die
aanwezig is dit overbrengen aan degene die afwezig is, want het kan zijn dat degene aan wie het
wordt overgebracht het beter begrijpt dan degene die het heeft gehoord. Keer na mij niet terug
tot ongeloof, door elkaar te doden” (overgeleverd door Moslim)

Broeders en zusters in de islam: De mens kan geen gelukkig leven leiden en zijn hart kan geen rust
vinden zonder veiligheid voor zijn leven en zijn lichaam. Daarom bracht de islam een wetgeving die
veiligheid waarborgt, rust en vertrouwen verspreidt en het menselijk leven beschermt tegen alles wat
zijn heiligheid aantast.

2. Het principe van gelijkheid
Eén van de grote principes die de Boodschapper van Allah () in de Afscheidsrede heeft vastgesteld,
is het principe van gelijkheid. Dit principe is gebaseerd op het opheffen van alle vormen van
onderscheid tussen mensen op basis van taal, stam, ras, kleur, rijkdom of status.
De enige maatstaf voor onderscheid tussen mensen is godsvrees (tagwa).
De Profeet () zei: “O mensen, jullie Heer is Eén. Er is geen superioriteit van een Arabier over
een niet-Arabier, noch van een niet-Arabier over een Arabier, noch van een witte over een
zwarte, noch van een zwarte over een witte - behalve door godsvrees. Voorwaar, de meest

geéerde van jullie bij Allah is degene die het meest godvrezend is”
(Overgeleverd door al-Bayhagqi in Shu‘ab al-Iman)

3. Het verbod op rente (riba)
De Profeet (4) zei in de Afscheidsrede: “De eerste rente die ik afschaf is de rente van
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al-Abbas ibn Abd-ul-Muttalib; deze is volledig afgeschaft™ (Overgeleverd door an-Nasa’i)
Allah de Verhevene heeft rente slechts verboden vanwege haar grote schade en vele verderfelijke
gevolgen. Zij corrumpeert het geweten van het individu, verspreidt hebzucht en egoisme, vernietigt de
geest van saamhorigheid en zaait vijandschap en haat.
Daarom heeft Allah de Almachtige oorlog verklaard aan degenen die zich eraan schuldig maken.
Allah de Verhevene zegt: €Degenen die rente verteren zullen op geen andere wijze (it hun graven)
herrijzen dan als iemand die door de duivel werd bezeten} (soerat Al-Bagarah: 275)

4. Rechten van de vrouw
De Profeet (%) zei in de Afscheidsrede: “Vrees Allah met betrekking tot de vrouwen, want jullie

hebben hen genomen als een toevertrouwde verantwoordelijkheid van Allah”
(Overgeleverd door Aboe Dawud)

De Profeet (4) heeft de vrouwen een hoge en geéerde positie gegeven. Hij heeft opgeroepen om goed
voor hen te zijn, hen met vriendelijkheid te behandelen en op een rechtvaardige en goede manier met
hen om te gaan in het huwelijk en het dagelijks leven.
Daarmee benadrukte hij hun waardigheid, hun rechten en hun belangrijke plaats binnen de
samenleving.

5. Vasthouden aan de Koran en de Soenna
De Profeet (4) zei: “Ik heb onder jullie twee zaken achtergelaten; zolang jullie daaraan

vasthouden, zullen jullie nooit dwalen: het Boek van Allah en mijn Soenna”
(Overgeleverd door al-Hakim in zijn Mustadrak)

Degene die de mens heeft geschapen, weet het beste wat hem kan verbeteren en zijn geluk kan
waarborgen. Dit wordt slechts bereikt door vast te houden aan het Boek van Allah en de Soenna van
Zijn Boodschapper (), want daarin ligt bescherming tegen dwaling.

Hoezeer hebben wij het nodig om de seizoenen van gehoorzaamheid en zegeningen te benutten. Tot de
grootste daarvan behoort de Dag van Arafah, de negende dag van Dhul-Hijjah.

Laat de moslim er dus op letten deze dag te benutten door te vasten, Allah te gedenken en veel
smeekbeden te verrichten.

Weet vervolgens dat de grootste van de tien dagen de Dag van het Offer (vawm an-Nahr) iS. Daarin bevindt
zich de offergave (al-udniyah), €én van de grootste zichtbare rituelen van de islam, en geen sociale
gewoonte.

Het is een fout om deze te verwaarlozen of er voortdurend iemand in het buitenland voor in te
schakelen, waardoor deze religieuze praktijk in moslimgemeenschappen verzwakt raakt.

Weet dat de tijd van het offer een vastgestelde periode heeft: het begint na het Eid-gebed en eindigt bij
zonsondergang van de derde dag van de dagen van Tashrig.

O Allah, vergeef onze zonden, bedek onze tekortkomingen, aanvaard onze goede daden en maak ons
tot degenen die de seizoenen van gehoorzaamheid benutten.
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