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Alle lof behoort Allah toe, de Heer der werelden, Die alles in paren heeft geschapen en met het
huwelijk tussen twee harten verbondenheid brengt. Glorie aan Hem, Die het huwelijk heeft gemaakt
tot één van de gebruiken van de gezanten. Hij () sprak tot Zijn betrouwbare Profeet (): Wij
hebben reeds vóór jou gezanten gestuurd en Wij gaven hen echtgenotes en nakomelingen
(Soerat ar-Ra‘d: 38)
Wij getuigen dat er geen god is behalve Allah, de Ene, zonder deelgenoten; en wij getuigen dat onze
meester Mohammed de dienaar van Allah en Zijn gezant is. Hij () heeft bevolen het huwelijk te
vergemakkelijken en alles weg te nemen wat het bemoeilijkt. Moge Allah Zijn zegeningen en vrede
doen neerdalen op hem, zijn familie, zijn metgezellen en allen die hen in goedheid volgen tot de Dag
des Oordeels.

Voorwaar, de islam heeft het huwelijk voorgeschreven, ertoe aangemoedigd en ernaar laten verlangen.
Hij heeft het gemaakt tot de enige weg om een gezin te vormen, en tot een teken van de tekenen van
Allah (). Allah de Verhevene zegt: En huw de ongetrouwde onder jullie en de deugdzame onder
jullie dienaren en dienaressen. Als zij arm zijn, zal Allah hen verrijken uit Zijn gunst. Allah is
Alomvattend, Alwetend (Soerat an-Noer: 32)

De leider der schepping () trouwde en huwde zijn dochters (moge Allah tevreden met hen zijn).
Hij () zei: “Mij is liefgemaakt van jullie wereld: de vrouwen en geur, en verkoeling van mijn
oog werd gemaakt in het gebed” (an-Nasa’i)

Toen hem () het nieuws bereikte van drie mannen die vroegen naar zijn aanbidding en deze gering
achtten, zei de één: “Ik zal altijd de hele nacht bidden.” De ander zei: “Ik zal altijd vasten en het nooit
verbreken.” De derde zei: “Ik zal mij van vrouwen onthouden en nooit trouwen” Toen kwam de
Boodschapper van Allah () en zei: “Zijn jullie degenen die dit en dat hebben gezegd? Bij Allah,
ik vrees Allah meer dan jullie en ik ben godsvrezender dan jullie; maar ik vast en ik verbreek, ik
bid en ik slaap, en ik trouw met vrouwen. Wie afwijkt van mijn soenna behoort niet tot mij”
(al-Bukhari)
En van Ibn Mas‘oed () is overgeleverd dat de Profeet () zei: “Wie onder jullie in staat is tot het
huwelijk, laat hem trouwen, want dat is beter voor het neerslaan van de blik en kuiser voor het
geslachtsdeel. En wie daartoe niet in staat is, laat hem vasten, want dat is voor hem een
bescherming” (al-Bukhari)

Dienaren van Allah: Het huwelijk is in de islam geen menselijke uitvinding, maar een natuurlijke
aanleg (fitra) waarin Allah de mensen geschapen heeft.
Allah de Verhevene zegt: Hij is het Die jullie uit één ziel heeft geschapen en daaruit zijn
echtgenote maakte, opdat hij bij haar rust vindt (Soerat al-A‘raf: 189)

De meerderheid van de exegeten zei: De ene ziel is Adam, en zijn echtgenote is Hawwā (Eva). Ibn
‘Abbas () zei: “Toen Adam in het Paradijs geplaatst werd, wandelde hij er rusteloos rond. Toen
hij sliep, werd Hawwā uit zijn korte rib aan zijn linkerzijde geschapen, opdat hij bij haar rust
zou vinden en met haar vertrouwd zou raken. Toen hij ontwaakte en haar zag, zei hij: ‘Wie ben
jij?’ Zij zei: ‘Een vrouw; ik ben uit jouw rib geschapen opdat jij bij mij rust vindt’”
(al-Djāmi‘ li-Ahkām al-Qur’ān, deel 1, blz. 301)

O gelovigen: Wanneer mensen trouwen en het huwelijksleven in hun gemeenschappen onderhouden,
dan werken zij volgens de gemeenschappelijke menselijke natuur; een correcte menselijke praktijk qua
fitra, wet, gezondheid en samenleving. Hiermee realiseren zij de fitra en harmoniseren zij met het door
Allah ingestelde systeem van Zijn schepping, zoals Hij () zegt: En uit alles hebben Wij twee
soorten geschapen, opdat jullie je laten herinneren
(Soerat adz-Dzāriyāt: 49)
En de fitra is het hart van de religie. Allah () zegt: Wend jouw gezicht recht op de religie, als een
hanief: de fitra van Allah, waarin Hij de mensen geschapen heeft. Er is geen verandering in de
schepping van Allah. Dat is de juiste religie, maar de meeste mensen weten het niet (Soerat ar-Roem:
30)
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Elke oproep die uitnodigt om het huwelijk achterwege te laten, wil deze fitra verbreken, de menselijke
instincten verstoren en hun natuurlijke opbouw corrumperen. Dit leidt tot het vernietigen van leven en
levenden, het beëindigen van nageslacht en berooft de mens van een troostrijk nageslacht en
opbouwende generaties. Het is een verandering van Allahs schepping.

O moslims:
Het oordeel over het huwelijk verschilt naar gelang de situatie van de mensen. Vast staat dat het
verplicht is voor wie het kan, ernaar verlangt en vreest voor overspel; want het beschermen en kuis
houden van de ziel tegenover het verbodene is verplicht, en dat wordt alleen bereikt door het huwelijk.
En wat noodzakelijk is om een verplichting te vervullen, wordt zelf verplicht (een juridische basisregel).
Het huwelijk komt alleen tot stand door een contract tussen man en vrouw. Voor de geldigheid ervan
zijn vier pilaren vereist.
Het huwelijk kent in de islam vele regels; wij noemen er enkele:

De wettelijke definitie van het huwelijk:
Een contract dat het voor beide echtgenoten toestaat om van elkaar te genieten. (Minhādj al-Moslim)

Op basis hiervan zeggen wij dat de verloving geen huwelijk is, maar een belofte ervan. Bijgevolg is
het niet toegestaan voor de verloofde man om alleen te zijn met de verloofde vrouw, want zij is nog
niet toegestaan voor hem. Wat sommige mensen doen - lange uren met elkaar zitten, gesprekken
voeren, reizen zonder mahram - dit is verboden. Soms gebeurt er iets ongewenst en het huwelijk gaat
uiteindelijk niet door, met allerlei slechte gevolgen van dien.

De pilaren van het huwelijk (volgens Minhādj al-Muslim):
1. De voogd (walī)

Zoals de Profeet () zei: “Er is geen huwelijk behalve met een voogd” En volgens ‘Aisha
(moge Allah tevreden met haar zijn) zei, de Profeet () zei: “Elke vrouw die huwt zonder toestemming
van haar voogd, haar huwelijk is ongeldig… Als er gemeenschap heeft plaatsgevonden,
krijgt zij de bruidschat vanwege wat van haar schaamdeel is toegestaan. En als zij het
oneens worden, dan is de heerser de voogd van wie geen voogd heeft” (Tirmidhi)

De voogdij is toezicht en zorg, geen dwang om te trouwen met iemand die zij niet wenst.
De Profeet () zei: “Een weduwe wordt niet gehuwd totdat zij om haar mening wordt
gevraagd, en een maagd niet totdat zij om toestemming wordt gevraagd” Zij zeiden: “Hoe
is haar toestemming?” Hij zei: “Dat zij zwijgt”
(al-Bukhari en Moslim)

2. De twee getuigen
Er moeten twee rechtvaardige moslimmannen aanwezig zijn bij het contract.
Allah () zegt: En roept twee rechtvaardigen uit jullie midden als getuigen
(Soerat at-Talāq: 2)
En de Profeet () zei: “Geen huwelijk behalve met een voogd en twee rechtvaardige
getuigen.” Het is aanbevolen het aantal getuigen te vergroten vanwege de schaarsheid van
rechtvaardigheid in deze tijd.

3. De huwelijksformule (ijab en qaboel)
Alles wat duidt op aanbod en aanvaarding, en instemming met het huwelijk.

4. De bruidsgave (mahr/sadaq)
Allah () zegt: En geeft de vrouwen hun bruidschat als een schenking
(Soerat an-Nisa’: 4)
Het is aanbevolen deze te verlichten. De Profeet () zei: “De beste bruidschat is de
gemakkelijkste” (Abu Dawud)

En hij () zei: “Tot de zegeningen van een vrouw behoort: dat haar verloving, haar
bruidschat en haar baarmoeder (d.w.z. haar vruchtbaarheid) gemakkelijk zijn” (Ahmad)

En hij () zei tegen iemand die wilde trouwen: “Zoek (iets), zelfs al is het een ijzeren ring”
(al-Bukhari en Moslim)

De filosofie van de bruidschat in de islam betekent niet dat de vrouw een handelswaar is, maar een
eerbetoon en een teken van de wens om met haar verbonden te zijn.
Sommige voogden hebben (moge Allah hen en ons vergeven) obstakels voor het huwelijk gecreëerd door
buitensporige bruidschatten te eisen, wat jonge mannen verhindert om te trouwen.
Daarom moeten we samenwerken om deze slechte gewoonte te bestrijden.
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Onder de etiquette en soenna’s van het huwelijk:
 De vrouw zien vóór de verloving

Het is toegestaan dat de man de vrouw ziet die hij wil huwen. De Profeet () zei tegen al-Mughirah
ibn Sjoe‘bah, toen hij een vrouw ten huwelijk had gevraagd: “Heb je naar haar gekeken?” Hij zei:
“Nee” Hij zei: “Kijk naar haar; dat is beter om harmonie tussen jullie te brengen.” (an-Nasa’i)

 Het huwelijk bekendmaken
De Profeet () zei: “Het onderscheid tussen het toegestane en het verboden is: de trommel en de
stem bij het huwelijk” (Ibn Majah)

Hierin ligt het belang van het tonen van een geldig huwelijk om twijfel te voorkomen.
 De huwelijksmaal (walīmah)

De Profeet () zei tegen ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf, toen hij trouwde: “Geef een walīmah, zelfs al is
het met één schaap” (al-Bukhari en Moslim)

Wat is een ‘urfi-huwelijk?
Eerste vorm:
De man trouwt in het geheim zonder toestemming van de voogd. De vrouw zegt: “Ik huw mijzelf aan
jou”, en hij zegt dit ook, en zij schrijven een papier. Daarna leeft hij met haar als echtgenoot. Dit is
geen huwelijk, maar duidelijk overspel, omdat de pilaren ontbreken.
Tweede vorm:
Het huwelijk vindt plaats met toestemming van de vrouw en haar voogd, maar zonder bekendmaking
of zonder officiële registratie, maar met aanwezigheid van getuigen. Dit is juridisch geldig, maar in
strijd met het bevel om het huwelijk openbaar te maken.
Het doel van registratie is het beschermen van rechten, het vastleggen van afstamming, en het
voorkomen van onrecht. Vaak worden informele papieren vernietigd of ontkend. Daarom raden wij dit
af en begeleiden wij in deze instelling geen ‘urfi-huwelijken.

O dienaren van Allah:
Vrees Allah en weet dat het huwelijk rust, liefde en barmhartigheid is; bescherming van de
eerbaarheid, neerslaan van de blik, en behoud van afstamming.
Allah de Verhevene zegt: En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie
eigen soort heeft geschapen, opdat jullie bij hen rust vinden, en Hij heeft tussen jullie liefde en
barmhartigheid geplaatst (Soerat ar-Roem: 21)

Streef daarom (moge Allah jullie genadig zijn) naar het vergemakkelijken van het huwelijk, het vermijden van
buitensporigheid, en het helpen ervan; hierin ligt het welzijn en de zuiverheid van de gemeenschap.

O Allah, vergeef de moslims en moslima’s, de gelovige mannen en vrouwen, de levenden onder hen
en de doden.
O Allah, verbeter onze echtgenoten en onze nakomelingen, en maak onze huizen tot plaatsen van rust,
liefde en barmhartigheid.
O Allah, wie van de jonge moslims het huwelijk wenst, vergemakkelijk het voor hen en open voor hen
de poorten van goedheid en voorziening.
O Allah, verenig onze harten, verbeter onze onderlinge relaties en leid ons op de wegen van vrede.
O Allah, zegen, geef vrede en zegeningen aan onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn
metgezellen.
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