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Tot de twijfelachtigheden van de Quraaniyyoen behoort dat zij beweren dat alcohol niet verboden is,
omdat het niet in een context wordt benoemd waaruit zou blijken dat het haram (verboden) is.
Is dit correct? Voordat we antwoord geven op deze vraag, is het belangrijk om te begrijpen dat er
mensen zijn die verboden zaken aanhalen en hiermee twijfel veroorzaken vanwege labiliteit in hun
‘aqidah (geloofsleer). Het Arabische woord al-khamr (الْخَمْر) betekent letterlijk: datgene wat bedekt,
oftewel dat wat het verstand bedwelmt. In de islamitische wetgeving is het, zoals vermeld staat in
Sahih Muslim, dat de Profeet () heeft gezegd: “Alles wat bedwelmt, is khamr, en alles wat
bedwelmt, is verboden” (Moslim)
Al-khamr was iets gebruikelijks bij de Arabieren in de tijd van de onwetendheid (Djaahiliyyah), en de
islam heeft hier een duidelijke grens aan gesteld. Allah () heeft alcohol stapsgewijs verboden
gemaakt. In de eerste fase heeft Allah () alcohol niet direct verboden verklaard, maar gewezen op de
schade ervan: Zij vragen jou over alcoholische dranken en gokken. Zeg: “Daarin is een grote
zonde, en ook (wat) nut voor de mens, maar de zonde daarvan is groter dan hun nut.” En zij
vragen jou wat zij moeten besteden. Zeg: “Wat jullie kunnen missen.” Dus Allah maakt Zijn
wetten duidelijk voor jullie, zodat jullie daaraan denken (S02:A219)

Vervolgens kwam het verbod om het gebed te naderen in staat van dronkenschap: O jullie die
geloven! Nader het gebed niet wanneer jullie dronken zijn (of het verstand beneveld is), totdat
jullie (nuchter zijn en) weer begrijpen wat jullie zeggen (S04:A43)
Daarna volgde het volledige verbod op alcohol, toen het geloof stevig in de harten van de metgezellen
gevestigd was: O jullie die geloven! Voorwaar, (alle) bedwelmende middelen, het gokken, de
afgodsbeelden en de lotspijlen zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Satan behoren.
Vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen! (90) En hij (Satan) wil slechts
vijandigheid en haat zaaien (door jullie tegen elkaar op te zetten) met behulp van bedwelmende
middelen en het gokken. (Op die manier houdt hij jullie ‘zoet’) en weerhoudt hij jullie niet alleen
om Allah te gedenken "maar ook om het gebed te verrichten. Weten jullie dan nooit van
ophouden?! (S05:A90-91)

Allah () heeft geen enkel werelds verbod strenger gemaakt dan dat op alcohol, vanwege de immense
schade die het aanricht. Hoe gingen de metgezellen hiermee om? Zij hoorden, en zij gehoorzaamden.
Zodra de verzen geopenbaard werden, goten zij hun vaten om, en de straten van Medina vulden zich
met wijn die werd weggegooid. Vandaag de dag echter zijn er mensen die beweren dat alcohol toch
toegestaan is. Maar Allah de Verhevene heeft het zelf verboden verklaard, en bovendien door middel
van de tong van Zijn Boodschapper ().
De Profeet () heeft gezegd: “Drink geen alcohol, want daarin bevindt zich alle slechtheid.”
(Overgeleverd door Ibn Majah; sahih verklaard door al-Albani)

Als iemand dronken is, heeft hij geen besef meer en stelt hij zich open voor verschillende slechte
daden. ‘Abdullah ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat de Profeet () heeft gezegd: “Allah heeft de vloek
uitgesproken over de alcohol, degene die het drinkt, degene die het inschenkt, degene die het
verkoopt, degene die het koopt, degene die het perst, degene voor wie het geperst wordt, degene
die het draagt en degene voor wie het gedragen wordt.” (Sahih Ibn Hibban, sahih verklaard door al-Albani)
Het vervloeken houdt in dat iemand wordt weggehouden van de barmhartigheid van Allah.
Aboe Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet () heeft gezegd: “De overspelige pleegt geen
overspel terwijl hij (op dat moment) gelovig is; en de alcoholdrinker drinkt geen alcohol terwijl
hij (op dat moment) gelovig is; en de dief steelt niet terwijl hij (op dat moment) gelovig is; en
degene die iets met geweld afpakt, waar de mensen hun ogen op richten terwijl hij het weggrist,
doet dat niet terwijl hij (op dat moment) gelovig is.” (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim met een
klein verschil)
Er zijn vele overleveringen waaruit blijkt dat alcohol verboden is en welke slechtheid erin schuilt.

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 250502
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Degene die twijfelt over het verbod op alcohol is onwetend over de manier waarop verboden in de
islam worden aangegeven. Iets kan direct verboden verklaard worden, er kan gezegd worden dat er een
bepaalde bestraffing aan hangt, of er kan gezegd worden “vermijd het” (اجتنبوه), wat zelfs nog strenger
is, omdat het betekent dat je het volledig moet mijden en niet eens mag naderen. Zoals Allah () over
meerdere zaken heeft gezegd dat je ze moet vermijden. We moeten dus niet luisteren naar
twijfelzaaiers, maar onze kennis nemen van de mensen van kennis.

Moge Allah ons beschermen tegen de twijfelachtigheden, ons leiden naar de waarheid, ons de
waarheid leren en ons hieraan laten vasthouden.
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