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Een van de verleidingen van twijfel is het ontkennen van de soenna

Deze godsdienst is geopenbaard en op een duidelijke manier aan ons nagelaten. Binnen de islam
vinden we verschillende beproevingen waar een mens mee te maken krijgt: dit kan betrekking hebben
op verplichtingen, verboden zaken of op de soenna van de Profeet (£). Tijdens deze khutba richten we
ons specifiek op dit laatste.

Door de tijd heen zijn er groeperingen opgestaan die zich "Quraniyoen” noemen. Zij nemen enkel de
Quraan als bron van bewijs en verwerpen de soenna van de Profeet (:). Dit is een ernstige dwaling, en
het is een plicht — voor zowel de geleerden als de gewone moslims — om de positie van de soenna in de
islam te herinneren en te bevestigen.

De Profeet (¥) heeft deze situatie al voorspeld, Hij (¥) zei: “Er zal een tijd komen waarin een man,
leunend op zijn bank (in een gemakzuchtige houding), hoort over een van mijn overleveringen,
en dan zegt: ‘“Tussen ons en jullie is het Boek van Allah. Wat we daarin als toegestaan vinden,
beschouwen we als toegestaan. En wat we daarin als verboden vinden, beschouwen we als
verboden.” Weet dat wat de Boodschapper van Allah (£) heeft verboden, gelijk is aan wat Allah
heeft verboden™ (1bn majah)

Hieruit blijkt dat de soenna een bron van wetgeving is, net als de Quraan.

Allah (4£) zegt in de Quraan: €Zeg (O Mohammed): “Als jullie Allah liefhebben, volg mij dan, dan
zal Allah jullie liefhebben en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Meest
Barmhartig’» (so3-as1)

Allah (#2) zegt: {Wie de Boodschapper gehoorzaamt, heeft Allah gehoorzaamd. En wie zich

afwendt — Wij hebben jou (O Mohammed) niet als waker over hen gezonden®
(S04-A80)

Het gehoorzamen van de Profeet () wordt herhaaldelijk genoemd in de Quraan, terwijl het
gehoorzamen van leiders slechts genoemd wordt in verband met gehoorzaamheid aan Allah. Er is
namelijk geen gehoorzaamheid aan een schepping, wanneer dit leidt tot ongehoorzaamheid aan de
Schepper.

Imam at-Tahawi zei dat leiders alleen gehoorzaamd mogen worden als hun bevelen in
overeenstemming zijn met de gehoorzaamheid aan Allah (4).

Ibn al-Qayyim legde uit dat de soenna drie categorieén kent:
e Overeenstemming met de Quraan — bevestiging van wat al is geopenbaard.
e Uitleg van de Quraan — toelichting of specificatie van algemene uitspraken.
e Zelfstandige wetgeving in zaken waar de Quraan zwijgt — zaken die uitsluitend via de soenna
worden vastgesteld.
Het is niet toegestaan om één van deze drie categorieén te verwerpen, en er bestaat geen vierde
categorie.

De details van het gebed, de vorm van de hadj, het sluiten van het huwelijk en vele andere rituelen zijn
alleen via de soenna van de Profeet (%) bij ons gekomen. Zelfs de adhan (oproep tot gebed) is via de
soenna overgeleverd, niet vanuit een Quraanvers. Veel zaken in onze godsdienst zijn pas volledig
duidelijk door middel van de soenna. Het is daarom van essentieel belang om je eraan vast te klampen.

Weet dat wie de soenna verwerpt, in werkelijkheid een deel van de openbaring verwerpt, want beide —
de Quraan en de Soenna - zijn openbaring. Wanneer iemand de islam binnentreedt, getuigt hij dat er
geen god is behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Deze getuigenis vereist
gehoorzaamheid aan de Profeet (:).

De metgezellen spanden zich in om de soenna te leren, te onderwijzen en door te geven.

Zo zei de Profeet (¥): “Weiger dienaressen van Allah niet als zij naar de moskee van Allah willen
gaan.”

Bilal ibn “Abdullah, de zoon van Abdullah ibn Omar, zei later: “Bij Allah, wij zullen hen zeker
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tegenhouden”.

Zijn vader keerde zich naar hem toe, berispte hem hevig en zei: “Ik vertel je de uitspraak van de
Profeet (£), en jij zegt: ‘Wij zullen hen zeker tegenhouden’?!”

En hij vervloekte hem op een manier die hij nog nooit eerder had gedaan. (Moslim)

De Profeet (£) zei ook: “Wie van jullie na mij leeft, zal veel onenigheid zien. Houd dan vast aan
mijn soenna en de soenna van de rechtgeleide kaliefen. Houd je eraan vast en bijt je er stevig in
vast met je achterste kiezen. En wees op je hoede voor innovaties (bid‘a) in religieuze zaken,
want elke innovatie is een dwaling” (Aot Dawad)

Tot slot: het is belangrijk dat we geen aandacht schenken aan mensen die de soenna ontkennen, vooral
als we zelf niet beschikken over voldoende kennis om hun dwalingen te weerleggen. Laat dit over aan
de mensen van kennis.

Moge Allah (4) ons leiden naar de soenna, ons helpen haar te praktiseren, en ons beschermen tegen
beproevingen en afwijkingen. Amin.
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