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Het woord fitna kent verschillende betekenissen. Het wordt ook wel gebruikt voor deelgenootschap,
oftewel ash-shirk. Allah () zegt: En de fitna (shirk) is groter dan het moorden (S02-A191)

Fitna wordt ook gebruikt voor beproevingen en testen. Allah () zegt: En Wij stellen jullie op de
proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons is de terugkeer (S21-A35)

Allah () zegt ook: En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn,
en dat er bij Allah een geweldige beloning is (S08-A28)

Er zijn beproevingen in de vorm van bestraffingen, twijfelachtigheden en verboden zaken.
Beproevingen kunnen zich ook voordoen in de onenigheid tussen moslims, het doden van onschuldige
mensen en het onrecht dat wordt aangedaan. Er zijn dus vele vormen van beproevingen. We vragen
Allah () ons ervan te behoeden.
Wat is het standpunt van een moslim ten opzichte van deze beproevingen?
Zonder twijfel wijst de islam de gelovige op wat hem kan helpen in dergelijke situaties.
Allereerst is het belangrijk om toevlucht te zoeken tegen deze beproevingen en om Allah () om
bescherming te smeken. Het wordt van een moslim gevraagd om toevlucht te zoeken bij Allah ()
tegen de beproevingen (fitan). De Profeet () zei: “Zoek toevlucht bij Allah tegen de beproevingen,
zowel die welke zichtbaar als die welke onzichtbaar zijn” (Moslim)

Ten tweede is het essentieel om de zuivere Tawhied, oftewel de geloofsleer, te verwezenlijken. Dit
leidt ertoe dat een moslim overtuigd is van wat juist is en wat verworpen dient te worden. Het leidt ook
tot de overtuiging dat alles waarmee hij beproefd wordt, gebeurt met de wil en voorbeschikking van
Allah de Almachtige.
Allah () zegt: Geen ramp treft iemand behalve met de toestemming van Allah. En wie in Allah
gelooft, Hij zal zijn hart leiden. En Allah is Alwetend over alle zaken (S64-A11)

Ten derde is de eenheid belangrijk, oftewel de eenheid binnen de gemeenschap en het weren van
verdeeldheid. Het vasthouden aan de Koran en de Soennah is hierbij van groot belang. Allah () zegt:
En houdt jullie allen samen vast aan het touw van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk de
gunst van Allah jegens jullie, toen jullie vijanden van elkaar waren en Hij jullie harten met
elkaar verzoende, zodat jullie door Zijn gunst broeders werden..  (S03-103)

De Profeet () zei: “Ik heb twee zaken voor jullie nagelaten; als jullie je daaraan vasthouden,
zullen jullie nooit afdwalen: het Boek van Allah en mijn Soennah”
(Overgeleverd door Malik in Al-Muwatta en anderen)

Het is dus belangrijk voor een moslim om in de gemeenschap te blijven. De Profeet () zei: “Houd je
vast aan de gemeenschap (al-jamā‘ah), want de hand van Allah is met de gemeenschap” (At-
Tirmidhi)

Verdeeldheid leidt tot veel verdorvenheid.
Wat ook bijdraagt aan beproevingen is onwetendheid. Iemand die geen kennis heeft van zijn religie
kan door onwetendheid in vele beproevingen terechtkomen. Er zijn verschillende overleveringen en
verzen die betrekking hebben op het vergaren van kennis, zowel van wereldse zaken als van het
hiernamaals. In het bijzonder gaat het om kennis over de religie, die ons ten goede komt in zowel het
wereldse als het hiernamaals.
De Profeet () zei: “Wie een weg inslaat om kennis te vergaren, voor diegene zal Allah ()
daarmee een weg naar het Paradijs vergemakkelijken” (Moslim)

Het is ook belangrijk voor een persoon om geduld te hebben met de beproevingen, totdat de verlossing
komt of de dood.
De Profeet () zei: “De overwinning komt met geduld, en de verlichting komt met tegenspoed, en
met moeilijkheid komt de vergemakkelijking” (as-Silsilah as-Sahiehah, Al-Albani)

Moge Allah ons het geduld schenken om deze beproevingen te overwinnen.
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